
NSB EN SS

geworden: nu Hitler beslist had dat Mussert gehandhaafd zou worden,
werd hij gehandhaafd, maar zou hij weer lastig worden, dan zou men hem
tot de orde roepen; 'in der gesamtpolitischen Linie', zo legde Himmler een van
de verdere conclusies vast,

'herrscht zwischen uns van jeher eine eindeutige Klarheit darüber, dass der Niederländer
ebensosehr nut in ein germanisches Reich als gleichberechtigtes Clied einrûcken kann,
wie die Ostmark nicht in ein deutsches Reich sondern nur in ein Crossdeutsches Reich
einmünden konnte'? -

dat was precies wat Hitler tegen Mussert betoogd had; Fe1dmeijer moest,
daar waren Himmler, Seyss-Inquart en Rauter het óók over eens geweest,
vormingsleider van de NSB worden; het was wenselijk dat dit alles met
gepaste duidelijkheid aan Mussert gezegd werd; en tenslotte was afgesproken
dat dit niet door Hitler zou geschieden maar door Himmler - Musserts
verzoek, tot Hitler toegelaten te worden, zou dus niet worden ingewilligd.

Seyss-Inquart ging met overleg te werk. In aanwezigheid van Rauter en
Schmidt legde hij die conclusies eerst op 19 juni aan diegenen onder zijn
Beauftragten voor die als 'alte Kämpfer' golden. Allen waren het er mee eens
maar zij betoogden ook, 'dass Mussert mit Feldmeijer öffentlich in einer Ver-
sammlung in Erscheinung treten muss, weil im Lande die insinnigsten Cerüchte
verbreitet werden.» Seyss-Inquart nam die suggestie over en één dag later,
20 juni, verscheen Schmidt met twee mededelingen bij Mussert: de eerste
was dat op de kortst mogelijke termijn een openbare vergadering diende plaats
te vinden waar naast Mussert ook Feldmeijer het woord zou moeten voeren,
de tweede dat Hitler verhinderd was Mussert te ontvangen, maar aan
Himmler opdracht gegeven had zulks te doen. Himmler! De Reichsführer-SS!
Het was een klap in Musserts gezicht. Notabene: hij had twee weken tevoren
aan zijn gehele kader meegedeeld dat hij een onderhoud met Hitler aange-
vraagd had - wat zij zouden denken als zij merkten of vernamen dat hun
leider uitgerekend naar Himmler verwezen was, kon Mussert zich indenken.
Schmidt kreeg twee telegrammen van hem mee": een telegram aan Hitler
waarin Mussert verzocht, 'dass ich so bald es Ihnen möglich ist, zu Ihnen
kommen dar!" en een telegram aan Himmler waarin Mussert de uitnodiging
tot een gesprek van de hand wees. Wat de openbare vergadering betrof
waar ook Feldmeijer het woord zou voeren, daarmee kon Mussert accoord
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