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gaan, graag zelfs: hij zou zijn betoog tegen de 'annexionisten' in het publiek
kunnen herhalen.

Aldus geschiedde, en wel in Den Haag op 22 juni.
Seyss-Inquart had Mussert verzocht, in zijn toespraak alles te vermijden

dat op verdeeldheid zou wijzen. Dat verzoek legde Mussert naast zich neer.
Nadat eerst Zondervan, de commandant van de WA, Feldmeijer en plaats-
vervangend leider van Geelkerken het woord gevoerd hadden (Feldmeijer,
de a.s. vormingsleider, stak op aanraden van Rauter een nogal academisch
betoog over 'das Reich' af), verscheen Mussert op het spreekgestoelte. Hij
werd minutenlang toegejuicht en wat hij zei, was, zij het hier en daar in wat
minder aggressieve bewoordingen, precies hetzelfde wat hij op 5 juni op de
besloten bijeenkomst in Utrecht had betoogd. Hele passages werden door
Seyss-Inquart persoonlijk uit het concept-persverslag geschrapt. Trouwens,
onmiddellijk na de Haagse bijeenkomst werd Mussert ingelicht dat de
telegrammen aan Hitler en Himmler die hij aan Schmidt meegegeven had,
door Seyss-Inquart vastgehouden waren.

*

Op de dag dat de Haagse bijeenkomst plaatsvond, was Schmidt niet langer
in Nederland. Twee dagen eerder, 20 juni, had hij van Mussert afscheid geno-
men met de woorden 'Wir haben ehrlich unsere Pflicht getan' - hij was toen
naar Berlijn gereisd waar hij, vergeefs, een beroep gedaan had op de politieke
steun van Bormann. Vervolgens was hij aan de excursie langs de Atlantikwall
in Frankrijk gaan deelnemen en hij had, zoals wij in hoofdstuk 5 uiteen-
zetten, in de vroege ochtend van zaterdag 26 juni een einde aan zijn leven
gemaakt door zich uit de sneltrein te storten die naar Parijs onderweg was.

Niet beseffend dat Schmidt net zulk een voorstander was van Nederlands
opgaari in Duitsland als Seyss-Inquart en Rauter (met dien verstande dat
Schmidt hoopte dat de Partei en niet de ss het politiek primaat in een Gau
Niederlande zou krijgen), had Mussert Schmidt van de zomer van '40 af als
de enige politieke figuur binnen het Reichsleommissariat beschouwd op wie
hij zich kon verlaten. De felle animositeit tussen Schmidt en Rauter was
hem bekend.

Op zondag 27 juni bevond Mussert zich in zijn woning te Utrecht. Die
dag kwam, zo schreefhij in de zomer van '45, 'de Beauftragte van de Rijks-
commissaris zeer bleek en zeer opgewonden met enige andere heren per auto
voor . . . Onmiddellijk dacht ik dat ik gearresteerd en naar Duitsland afge-
voerd zou worden' (als 'straf'voor de toespraak die hij vijf dagen tevoren ge-
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