
MUSSERT SPREEKT MET RIMMLER

opgenomen waren. Van dat dossier ontving Seyss-Inquart een kopie maar
daaruit was één gegeven weggelaten: dat wat Mussert in het afgeluisterde
gesprek tegen Mooyman gezegd had. Rauter wilde namelijk voor Seyss-
Inquart verborgen houden dat Mussert door de Germaanse SS systematisch
bespioneerd werd. Himrnler had het gehele dossier terdege doorgewerkt
voor Mussert bij hem kwam. Gegeven Hiders standpunt ('Mussert voor-
lopig handhaven') stond overigens vóór die ontmoeting al voor Himmler
vast dat hij met Mussert geen twist zou zoeken, integendeel: Mussert moest
in aile kalmte en beslistheid op het rechte spoor gezet worden.

Himrnlers gesprek met Mussert vond op 8 juli' 43 in Himmlers hoofd-
kwartier in Oost-Pruisen plaats. Seyss-Inquart en Rauter waren er wegge-
bleven, Rauter had wèl een functionaris van zijn Germanische Leitstelle (zijn
'politiek bureau') afgevaardigd. Aanwezig was voorts Himrnlers serviele
secretaris, Duitslands kampioen-stenograaf dr. Rudolf Brandt, die voor een
nauwkeurig verslag van het gehele onderhoud zou zorgen.' Mussert had uit
Nederland slechts één begeleider meegenomen: zijn naaste politieke advi-
seur, ir. F. E. Müller, burgemeester van Rotterdam; deze had hem in
december' 42 ook bij zijn bezoek aan Hitler vergezeld.

Himmler begon met klare wijn te schenken. Aan de twisten in Nederland
tilde hij, zei hij, niet al te zwaar. Waar het op aan kwam was dat hij Mussert
reeds bij hun eerste ontmoeting in de zomer van '40 (30 juli) in Den Haag
gezegd had, 'dass das niederländische Volk nach den Bestimmungen des Führers
(je nachdem wie darm die Lage sein sollte) in das Grossgermanische Reich herein-
geführt wird' - wel was Mussert toen 'entsetzt gewesen', maar wat het doel was
van de Duitse politiek, was hem toen reeds duidelijk uiteengezet. Himmler
had er geen bezwaar tegen dat opnieuw te doen: 'Es sei klar', zei hij, 'dass hier,
(d.w.z.: in Europa) 'ein Germanisches Reich deutscher Nation entstehen würde.'
Mussert stoof op: er is een Nederlands volk, ja de Vlamingen horen daar bij!
'Wahnsinnspolitik' noemde Himmler het toen, 'etwa die Niederländer mit den
Flamen in einen Block zusammen zu tun und zu versuchen ihn gegen das Reich
auszuspielen. Im ûbrigen wisse dann niemand, wer wen beherrschen wolle': de
Nederlanders de Vlamingen of de Vlamingen de Nederlanders. Maar
Hinunler wierp nog een zwaarder argument op tafel, het zwaarst denkbare.
'Ich glaube', zei hij, 'wenn Sie mir gegenüber gerecht sein wollen, mussten Sie
zugeben, dass der Führer in den zwei bis drei Unterredungen, die er mit Ihnen
hatte, nie etwas anderes gesagt hat als ich.' Met andere woorden: als Mussert
het denkbeeld van het Germaanse Rijk bestreed, dan bestreed hij Hitler èn
Duitsland, en Himmler verzuimde niet, Mussert er aan te herinneren (hij
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