NSB EN §8§

deed het zelfs twee keer) dat deze Hitler trouw gezworen had, Dat Mussert
hier en daar reden tot klagen had, wilde Himmler overigens niet ontkennen:
de Duitse economie was nog steeds een kapitalistische economie, ‘wir
brauchen uns also heute nicht zu wundern, dass die deutsche Wirtschaft wie die
Hydnen in ganz Europa herumpliindert’ — in de oorlogssituatie was dat evenwel,
zei hij, onvermijdelijk. Hij was er niet op uit, Musserts positie onmogelijk
te maken, over de toespraak die Mussert op 22 juni in Den Haag gehouden
had, had hij bijvoorbeeld Hitler niet ingelicht (‘eigentlich wire ich ja ver-
pflichtet, ihm das zu sagen’). Mussert verdedigde zich: het kwam de positie
van de NSB ten goede zei hij, als het volk de NSB als beschermster zag van
zijn belangen. ‘Sie hdtten recht’, zei Himmler toen, ‘wenn Sie zugleich eine
ebenso oder noch stirkere Schulung und Propaganda iiber den germanischen
Reichsgedanken in der NSB betreiben wiirden’ — Himmler verloor het doel dat
hij in het gesprek bereiken, althans bevorderen wilde, niet uit het oog: aan
Feldmeijer moest de gehele scholing binnen de NSB toevertrouwd worden.

In het verdere verloop van het gesprek kreeg Mussert op één punt zijn zin:
Hitler had gewild dat het Vrijwilligerslegioen Nederland als een ‘Regiment
Niederlande’ deel zou worden van een ‘Division Nordland’, Mussert had daar
bezwaar tegen gemaakt en nu was goedgevonden dat een ‘Division Nieder-
lande’ gevormd zou worden; daarvoor waren overigens slechts vijf-en-
twintighonderd Nederlandse Qostfront-vrijwilligers beschikbaar — voor de
aanvulling tot ca. twintigduizend man zou Himmler zorgen; dat zouden
‘deutsche Rekruten’ worden, maar zij zouden op hun mouw de Nederlandse
kleuren dragen en de wolfsangel, het symbool van de NSB, zou het symbool
van hun divisie worden. Mussert moest daar overigens niet al te hoge ver-
wachtingen aan vastknopen, want, zei Himmler in het ‘germanische Reich’
van de toekomst zou er maar één ‘Reichsfahne’ zijn: de hakenkruisvlag, en
één ‘Reichssprache’: het Duits.

Wéér sprak Himmler breedvoerig over de scholing, en nu kwam ook het
hoge woord er uit: ‘Ich hielte es fiir gut, wenn Sie Feldmeijer, bei dem ich zugebe,
dass er manchen Fehler gemacht hat, der aber sonst ein durchaus klarer Mensch ist,
zum Schulungsleiter machen wiirden.” Mussert zweeg.

Er kwam verder niets bijzonders aan de orde. Toen het onderhoud afge-
lopen was, vroeg Mussert of hij Himmler nog een ogenblik alleen kon
spreken. Dat werd goedgevonden. Wat toen te berde gebracht is, weten wij
niet — het kan zijn dat Mussert op een nader onderzoek naar de dood van
Schmidt heeft aangedrongen, het kan ook zijn dat hij met Himmler ge-
gesproken heeft over zijn verhouding met zijn nichtje, mej. Mijnlieff.
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