
MUSSERT SPREEKT MET HIMMLER

wil men de politieke betekenis van het gesprek tussen Mussert en Himmler
aangeven, dan moet men in het oog houden wat zij beiden wensten te
bereiken. Mussert wenste te bereiken dat aan het drijven van de Germaanse
SS een einde zou worden gemaakt, Dat was hem niet gelukt - het enige
'winstpunt' dat hij naar Utrecht meenam, was dat er in de Waffen-SS een
hoofdzakelijk met Duitsers te vormen 'Division Niederlande' of 'Division
Nederland 'zou komen.' Maar wat stond daar niet tegenover! Himmler had
hem er opnieuw, en onder verwijzing naar Hitlers eigen uitlatingen, op
gewezen dat de Duitse politiek slechts één doel kende: Nederlands opgaan
in een Germaans-Duits rijk. Heeft dat Mussert verbaasd? Wij menen van
niet: hij had van Himmler niet anders verwacht. Maar waarom gaf Mussert
er dan niet de brui aan?
Trachten wij die vraag te beantwoorden, dan zouden wij op de volgende

factoren willen wijzen: ten eerste, dat ook Mussert in zoverre de gevangene
was van zijn verleden dat hij het niet opbracht, tegen zichzelf, laat staan tegen
anderen, laat staan publiekelijk, te erkennen dat de pro-Duitse koers die hij
was gaan varen, op een volstrekte misrekening berustte; ten tweede, dat hij,
hoeveel hij ook tegen had op Duitsland, altijd nog méér tegen had op de Ge-
allieerden en vooral de Sowjet-Unie; ten derde, dat hij, hoewel Himmler
hem Hielers uitspraken voorgehouden had, toch niet de hoop opgaf dat hij de
zo vurig door hem vereerde Führer genezen kon van de misvatting dat men
van Nederlanders Duitsers kon maken; en misschien speelde bij Mussert nog
een vierde overweging een rol: deze, dat hij, juist als hij zijn politieke wor-
steling voortzette, d.w.z. blééf ijveren voor het behoud van een 'zelfstandig
Nederland', een stelling zou betrekken die hij, werd hij ooit voor Neder-
landse rechters geplaatst, niet zonder succes zou kunnen verdedigen, ja hij
wilde de mogelijkheid niet uitsluiten dat het naoorlogse Nederland, lagen
eenmaal allekaarten open op tafel, in hèm een moedig en loyaal voorvechter
van Nederlandse belangen zou zien. Elk document dat bij die verdediging
een rol zou kunnen spelen, werd zorgvuldig door hem opgeborgen.
Eén ding stond voor hem vast: nimmer zou hij binnen de NSB het ressort

'vorming' aan Feldmeijer toevertrouwen. In zoverre had ook Himmler niets
bereikt, maar deze had zijn doeleinden minder hoog gesteld: hij had in het
gesprek van 8 juli slechtseen eerstepoging ondernomen om de 'vorming' aan
Mussert te ontrukken - de taak van Seyss-Inquart was het, op die grondslag
voort te bouwen.
Inderdaad, Seyss-Inquart heeft dat geprobeerd: hij heeft er na Musserts

1Men bracht het niet verder dan tot de vorming van een brigade van een man of
zes-, zevenduizend: de zde SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Brigade 'Nederland'.
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