MUSSERT BIJ] HITLER

hij, dat ‘Buitenlandse Zaken, Defensie en Kolonién . . . niet alleen nu, maar
ook later in het kader van de samenwerking der Germaanse volkeren,
principicel en in hoofdzaak centraal geregeld zullen worden, dus vanuit
Berlijn.’

Medio november was de nota gereed in een vorm waar Seyss-Inquart
geen bezwaar tegen had. Ritterbusch droeg zorg voor de verzending naar
het Fiihrerhauptquartier. Dat Hitler de tijd genomen heeft om het even lange
als langdradige stuk te lezen, betwijfelen wij - in elk geval had hij er geen
bezwaar tegen, na een jaar Mussert weer eens te ontvangen, en och, als hij
deze met het afleggen van enkele nietszeggende verklaringen een genoegen
kon doen, waarom dan niet? Elke bondgenoot was er één; het was wel
niet veel wat Mussert te bieden had, maar ook dat weinige kon in de benarde
situatie waarin Duitsland zich bevond, niet gemist worden.

Laat ons beginnen met die nietszeggende verklaringen weer te geven.
Deze werden na afloop van het gesprek (dat op 2 december 43 plaatsvond)
geformuleerd door Seyss-Inquart die al met Hitler en stellig ook met Bor-
mann gesproken had voor Mussert door Hitler ontvangen werd. ‘Wie die
Zusammenfassung der germanischen Vilker erfolgen soll, ist’, zo luidden die
verklaringen?, ‘derzeit noch offen. Hierbei diirfen die Krdifte nicht im Innern
gegeneinander verbraucht, sondern miissen gegen den Osten gesammelt werden.

Wir diirfen den Vilkern an Freiheit nicht nehmen was genommen werden kann,
sondern (wollen ihnen’ — die woorden ontbreken, maar wij voegen ze toe)
‘moglichst Freiheit lassen.” Dat ‘moglichst’ maakrte de toezegging krachteloos,
zulks nog los van het feit dat wat Hitler en de zijnen onder ‘Freiheit’ ver-
stonden, precies het tegendeel daarvan was.

‘So kann auch nicht die Absicht bestehen, die Niederlinder zu entniederlindern
sondern es kommt darauf an, mit den iibrigen germanischen Vilkern zu l5sen, was
gemeinsam geldst werden muss’ —ja maar dat ‘gemeinsam lisen’ betekende nu juist
dat Nederland als historische eenheid zou verdwijnen.

‘Noch ist nicht die Zeit gekommen fiir eine europdische Proklamation oder die
Proklamation des germanischen Reiches . . . jedenfalls kann es keinen europdischen
Einheitsleisten geben und kein Einheitsstatut’ (voor Europa! het ‘germanische
Reich’, waarin Nederland zou opgaan, zou natuurlijk wel een eenheidsstaat
worden).

‘Grundsatz ist die vollige Toleranz.’ (sic!) ‘Die Kirche soll den Staat nicht
kritisieren und der Staat nicht die Kirche, die sich auf kirchliche Dinge beschrinkt’ —
dat was precies het tegendeel van hetgeen Mussert eind februari '43 ge-
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