NSB EN S§

schreven had toen hij ‘het recht der kerken, ja (hun) plicht’ erkend had om
‘de wereldlijke overheid te vermanen’.

Binnen de NSB werd van deze toezeggingen van Hitler veel ophef gemaakt;
ze vormden het piéce de résistance in de toespraak die Mussert op 11 december
bij het twaalfjarig bestaan van de NSB op een grote vergadering te Utrecht
hield. Er waren evenwel op die 2de december in het Fishrerhauptquartier nog
heel andere dingen gezegd dan men uit die toezeggingen zou afleiden!

Wie waren aanwezig geweest ? Hitler, Mussert en Seyss-Inquart noemden
wij al. Mussert werd ditmaal niet door ir. Miiller vergezeld maar door van
Geelkerken. Hitler had de onafscheidelijke Bormann naast zich en voorts de
Chef der Reichskanzlei, Lammers. Uit Den Haag was Ritterbusch met Seyss-
Inquart meegekomen. Himmler ontbrak — wij zijn er niet zeker van dat aan
zijn afwezigheid politieke betekenis toegekend moet worden.

Het gesprek bij Hitler duurde bijna twee uur. Of: ‘gesprek’? Zoals ge-
woonlijk stak Hitler een lange monoloog af. Aan de door Mussert geuite
wens, een deel van het binnenlands bestuur onder zijn verantwoordelijkheid
te krijgen, besteedde hij totaal geen aandacht. Hij had een uurnodig voor een
uiteenzetting van de gebeurtenissen in Itali€ en aan het Oostelijk front waar
de Russen, vooral in het zuiden, in volle opmars waren. Europa, zo betoogde
hij, moest zich aaneensluiten om de Sowjet-Unie zo ver mogelijk op afstand
te houden. ‘De Fiihrer gaf’, aldus van Geelkerken in zijn verslag van Hitlers
uiteenzetting?, ‘de Leider nadrukkelijk te verstaan, in te stemmen met
datgene wat de Leider had geschreven in de nota, en zijn wil om niets te doen
wat tegen de aard en het karakter der Nederlanders was gericht, tenzij de
Nederlanders’ (zoals te verwachten was) ‘bot afwijzend bleven en niet mee

1Wij willen in dit verband vermelden dat althans Himmler ongeveer een half jaar
later toch weer met het oude denkbeeld speelde, in bezet gebied een Nederlandse
‘regering’ te vormen, louter met de bedoeling dat deze enkele lichtingen in militaire
dienst zou roepen (daar was in ’42 al over gedacht maar Hitler was toen niet ge-
interesseerd geweest in Nederlandse dienstplichtigen). Eind mei 44 schreef Himmler
namelijk aan Kaltenbrunner: ‘Ich habe mit Seyss-Inquart kiirzlich besprochen, dass
wir im Herbst nach Abklingen des Invasions-Rumsmels’ (Himmler dacht blijkbaar dat de
Geallieerde invasie, als het er toe zou komen, niet veel om het lijf zou hebben)
‘daran gehen miissen, ein oder zwei niederlindische Jahrginge zur Waffenpflicht ein-
zuberufen. Es ist jedoch nur moglich’ (dat eiste het volkenrecht) ‘iiber eine niederlin-
dische Regierung. Diese liesse sich wohl ohne grosse Schwierigkeiten zusammenstellen.
Sehr erschwert aber wiirde die Wirkung einer solchen Regierung, wenn Mussert in allzu
starker Form oder iiberhaupt in der Regierung als Ministerprdsident oder Regent erscheinen
wiirde.” Dat laatste zal Seyss-Inquart wel gezegd hebben. (brief, 25 mei 1944, van
Himmler aan Kaltenbrunner, BDC, 2227). ? Tekst in (RvO) Het Proces Mussert

(1948), p. 328-32.
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