
MUSSERT BIJ HITLER

wilden doen in deze Europese ordening. In dat geval zouden zij moeten
worden gedwongen.' Hoe die Europese ordening er precies zou uitzien, liet
Hitler in het midden; wat de ordening van het 'germanische Reich' betrof,
gaf hij daarentegen weer duidelijk te verstaan, in welke richting hij dacht:
hij herinnerde er namelijk aan dat Bismarck na de Frans-Duitse oorlog uit de
onafhankelijke Duitse staten het ene Duitse Rijk gevormd had (er zou dus
van de onafhankelijkheid van Nederland in het grotere germanische Reich
ook niets overblijven) - een uiteenzetting die aan Ritterbusch drie jaar later
nog scherp voor ogen stond", maar die men in van Geelkerkens verslag
vergeefs zoekt.

Was dat een opzettelijke omissie? Wij zijn er niet zeker van. Lieden als
Mussert en van Geelkerken hadden, als zij door Hitler ontvangen werden,
het gevoel, in aanwezigheid te zijn van een leidersfiguur die van boven-
menselijk formaat was - uit zijn woordenstroom drong eigenlijk alleen
datgene tot hen door wat met hun eigen wensvoorstellingen in overeen-
stemming was. Hitlers lange monoloog over de zware crisissen waaraan hij
in de loop van '43 het hoofd had moeten bieden, had hen weer volledig in
zijn ban gebracht. Mussert was zozeer onder de indruk gekomen dat hij aan
Seyss-Inquart verklaarde (aldus diens weergave in een brief aan Himmler),
'dass man gar keine anderen Gedanken haben könne, als alles zu tun, um dent
Führer in seinem Kampf xu helfen. Er sprach von einer geradezu religiesen Ein-
stellung gegenüber derMission des Puhrers'> Van die opvatting getuigde Mussert
ook in het publiek. In zijn toespraak te Utrecht herinnerde hij er aan dat hij
in december '41 trouw gezworen had aan 'Adolf Hitler als Germaans
Führer. 'Dit zal voor velen', zo vervolgde hij,

'toen nog onbegrijpelijk zijn geweest. Nu dringt het meer door dat Hitler de
van God gezondene is die voor het voortbestaan van geheel Europa de verant-
woordelijkheid draagt. Het is mij als religieus voelend mens, als Leider der
beweging en als verantwoordelijk voor de toekomst van ons Nederlands volk:,
een eer en een voorrecht, dit door de eed van trouw tot uitdrukking te hebben
gebracht.'

Blééf Mussert zo 'gelovig'? Wij betwijfelen het. In '61 vertelde Musserts
secretaresse ons dat het haar in de loop van '44 niet was ontgaan dat af en toe
bij Mussert twijfel naar boven kwam. Hij had op zijn werkkamer een groot
portret van Hitler hangen - het gebeurde toen wel dat hij voor dat portret
ging staan en hardop zei: 'Kan ik je nou vertrouwen, ja of neen ?'3
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