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berichten over de daverende ruzie die zich op 5 juni tijdens de bijeenkomst
te Utrecht tussen Mussert en Feldmeijer zou hebben voorgedaan, maar men
realiseerde zich daarbij scherp dat hoeveel er dan misschien ook was dat de
leider der NSB en de Voorman der Germaanse SS verdeeld hield, er nog
altijd veel méér was dat hen verbond: beiden waren nationaal-socialist,
beiden stonden met overtuiging aan de zijde van het onderdrukkende en
plunderende Duitsland. Trouwens, dat dispuut tussen Mussert en Feldmeijer
had op de toekomst betrekking en voor beiden zag men in de zomer van '43
maar één toekomst: dat zij, misschien al 'vóór de herfstbladeren (zouden)
vallen', maar in elk: geval niet zoveel maanden later, voor het vuurpeloton
geplaatst zouden worden. Datgene wat Mussert als 'leider van het Neder-
landse volk:' trachtte te bereiken, interesseerde de brede massa geen zier
(het drong ook niet tot haar door) - voor haar telde maar één ding: dat
NSB' ers hulpkrachten van de vijand en dus ook zelf vijanden waren.
Het verdient de aandacht dat juist in de loop van '43 de helpersrol die door

NSB'ers vervuld werd, opnieuw geaccentueerd werd. Lang niet ieder had
in zijn dagelijks bestaan met NSB'ers te maken gekregen, maar men had hen
van' 40 af geüniformeerd zien lopen naar vergaderingen of zien marcheren:
als leden van de Politieke Organisatie der NSB, van de WA, van de SS, van
de Nationale [eugdstorrn. Wèl ging men die formaties in '43 minder zien
(de leden van de Politieke Organisatie trokken hun uniform veiligheidshalve
nog maar zelden aan en van de WA' ers en SS'ers dienden velen aan het
Oostelijk front), maar er kwamen in de loop van dat jaar twee nieuwe
formaties bij, die door de bezetter opgericht waren: de Landstorm Nederland
en de Nederlandse Landwacht. Van deze twee was het vooral de Landwacht
die zich in haar dagelijkse acties tegen de bevolking keerde en, dat doende,
de haat tegen de NSB en alles wat zij representeerde, nog deed toenemen.

Landstorm Nederiand-

Hoewelmet name in de loop van '41 en '42 vele duizenden Nederlanders,
van wie misschien wel de helft lid was van de NSB, als vrijwilligers naar het
Oostelijk front vertrokken waren, realiseerdede bezetter zich begin '43 dat

1 Toen deze formatie in maart 1943 door Seyss-Inquart in het leven geroepen werd,
heette zij 'Landwacht Nederland'; de naam werd in oktober tot 'Landstorm Neder-
land' gewijzigd om verwarring met de toen nog op te richten 'Nederlandse Land-
wacht' te voorkomen. Wij spreken van meet af aan van 'Landstorm Nederland'.
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