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er nog vele duizenden anderen waren die hij voor militaire doeleinden kon
inschakelen; ze hadden blijkbaar tegen de dienst aan het Oostelijk front
bezwaar maar zij waren wellicht te vinden voor een inzet waarbij zij N eder-
land niet behoefden te verlaten en die ook (van het Oostelijk front kwamen
elke week berichten omtrent gesneuvelde vrijwilligers) minder riskant zou
lijken. Om dezulken toch in een militaire formatie op te vangen, werd in
maart '43 bij verordening van Seyss-Inquart de Landstorm Nederland
opgericht", welke (aldus die verordening) 'in overeenstemming met de
Leider der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden' 'binnen het
kader van de Waffèn-SS' zou opereren. Die Landstorm ressorteerde dus
onder Rauter, in engere zin: onder de aan Rauter ondergeschikte Betehls-
haber der Waffen-SS. In de Landstorm werd een onderscheid gemaakt tussen:
de 'leden' en de 'vaste kern': die 'kern' zou zich voor de duur van de oorlog
verbinden, de 'leden' voor drie maanden (d.w.z. voor hun oefening) 'en
verder voor de eventueel noodzakelijke inzet'; daartoe zouden zij dan op-
geroepen worden. Inzet tegen wie? De Landstorm Nederland was, aldus de
verordening, 'een territoriale organisatie voor de landsverdediging, welke
bestemd is voor de afweer van buitenlandse ofbinnenlandse vijanden binnen
Nederland.' Dat was een ruime formulering: Rauter kon die Landstorm dus
ook gebruiken voor de bestrijding van de illegaliteit. Hij hoopte overigens
dat veel Landstormers, waren zij eenmaal aan de militaire discipline gewend,
zich alsnog bereid zouden verklaren, Oostfront-vrijwilliger te worden.

Hoeveel Landstormers kwamen er?
In totaal tot zomer' 44 ca. vier-en-dertighonderd, allen tussen de zeventien

en vijftig jaar. Hoevelen hunner tot de 'vaste kern' behoorden, hoevelen
slechts 'lid' waren, weten wij niet - wèl dat de Landstorm, toen in juni '44
na de Geallieerde invasie in Normandië alle 'reservisten' gemobiliseerd
werden, in totaal het genoemde aantal militairen omvatte. Dezen waren
allen op Hitler als 'Germaans Führer' beëdigd.

Het had moeite gekost, die vier-en-dertighonderd bijeen te krijgen.
Eind maart' 43 richtte de secretaris-generaal van de NSB, Huygen, een

oproep tot alle mannelijke leden om zich vóór medio april bij hun kring-
leider als kandidaat-Landstormer aan te melden. Per I mei hadden evenwel
van de 72 kringen die de NSB landelijk kende, 33 nog niets van zich laten
horen. Er waren toen ca. vijftienhonderd personen al goedgekeurd ('leden
en niet-leden' van de NSB2 - wellicht is meer dan de helft NSB' er geweest);
begin mei werden van die vijftienhonderd de eerste vierhonderd opge-
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