
DRIE LANDSTORM-BATALJONS

roepen teneinde geoefend te worden. Zo kwam in de loop van mei en juni
het 'rste regiment' tot stand, maar eind juli erkende Mussert in een gesprek
met Rauter dat 'de aanmelding voor het zde regiment nog gering' was.'
Mussert wilde zich wel moeite geven opdat er meer vrijwilligers zouden
komen, maar dat had voor hem het nadeel dat de activiteit welke de NSB
en haar formaties konden ontplooien, ernstig geremd werd; tien dagen later
zei hij tegen Seyss-Inquart die op groter werkzaamheid van de NSB aan-
gedrongen had: 'Het is alsof men een kip onvoldoende voedt, velen er op
los laat om aan alle kanten veren uit te trekken en dan verbaasd is dat het
eieren leggen ophoudt.f
Het plukken van de kip werd voortgezet. Begin september '43 gaf van

Geelkerken die, behalve plaatsvervangend leider van de NSB, als 'Hoofd-
stormer' leider van de Nationale Jeugdstorm was, de 'order' uit dat alle
mannelijke leden van de Jeugdstorm van zeventien jaar en ouder tot de
Landstorm moesten toetreden - wie dat naliet, zou uit de Jeugdstorm ge-
royeerd worden. Er waren nogal wat Jeugdstormers die niet opkwamen;
maatregelen werden tegen hen niet genomen. Ca. tweehonderd meldden
zich echter wèl aan; zij werden met enige moeite (Rauter en de leiding van
de Waffen-SS hadden nogal wat bezwaren) in een aparte '[eugdstorrn-
compagnie' samengebracht.
De Landstormers werden in Waffen-SS-uniformen gestoken. Zij werden

bewapend met oude Franse geweren waarvoor maar weinig munitie be-
schikbaar was, later kwamen er betere wapenen, ook machinegeweren,
mortieren en wat licht geschut.
De drie bataljons die tenslotte werden geformeerd, waren gelegerd in

Hoogeveen, in Ede en Veenendaal, en in Den Bosch, Vught en Roermond.
De officierenwaren allenDuitsers, de hogere onderofficierenmeest uit Polen
afkomstige en ook Pools sprekende Volksduitsers, de lagere onderofficieren
als regel Nederlanders die aan het Oostelijk front gediend hadden. Velen
waren goedgekeurd die men eigenlijk had moeten afkeuren; soms was zelfs
de gehele keuring achterwege gelaten. Een en ander droeg er toe bij dat de
geest in de Landstorm veel te wensen overliet. In de zomer van' 44 klaagde
Rauter er over dat een groot deel van de officieren lui was, en, schreef hij
voorts, de eerste taak van de nieuwe commandant, SS-Oberführer Martin
Kohlroser, was geweest, een einde te maken aan 'die Cliquen- und Sauwirt-
schaft'.3

1 Mussert: 'Besprekingen op ... 27 juli 1943', p. 2 (a.v., 27 a). 2 Mussert: Verslag,
9 aug. 1943, p. 2 (a.v.). 3 Brief, 17 juni 1944, van Rauter aan het SS-Führungs-
hauptamt (HSSuPF, 2 b).
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