
NSB EN SS

Toen begin februari '43 door de groep CS-6 de aanslagen op generaal
Seyffardt en de Reydons waren gepleegd, was zowel binnen het Reichs-
kommissariat als door Mussert overwogen, op die aanslagen te reageren met
het doodschieten van anti-Duitse Nederlanders; Rauter had bij Seyss-Inquart
in een bespreking waaraan ook van Geelkerken deelgenomen had, bepleit
dat vijftig gijzelaars uit de kampen in Noord-Brabant geëxecuteerd zouden
worden, en Musserts gedachten waren gegaan in de richting van een publieke
bekendmaking, 'dat iedere aanslag op leden der NSB vergolden behoort te
worden met executies van personen uit communistisch-Joodse kringen'
(Mussert dacht, nemen wij aan, aan politieke gevangenen) 'tot een aantal als
in overeenstemming zal zijn met de zwaarte van het misdrijf' - de Brabantse
gijzelaars wilde Mussert daarentegen vrijlaten.' Seyss-Inquart had toen een
andere oplossing gekozen: na de razzia's op de studenten (6 februari) was het
(9 februari) gekomen tot de 'jacht op de jeugd': de actie, mede door NSB'ers
voorbereid, waarmee de bezetter vijfduizend 'Plutoleratensohne' in handen
poogde te krijgen. Er was bij de NSB' ers in die tijd veel nervositeit ontstaan;
teneinde deze te bezweren, werden de woningen van vooraanstaanden
hunner, gelijk reeds vermeld, onder bescherming geplaatst van de Hulp-
politie en in april werd een regeling getroffen krachtens welke NSB'ers die
zich bedreigd voelden, bijvoorbeeld doordat zij een eenzame hoeve
bewoonden, via de districtsleiders der NSB een pistool konden ontvangen;
de betrokkenen moesten dan een schietcursus volgen op de sS-Schule
Avegoor. Dit deden, naar schatting, enkele honderden.

In maart '43 werden vier aanslagen op NSB' ers gepleegd (in Haarlem
werd daarbij een opperbanleider van de WA gewond en in het Zuid-
Limburgse Grathem de kringleider van de NSB gedood), in mei twee, in
juni drie (twee doden, onder wie Musserts gemachtigde Posthuma die door
de groep CS-6 neergeschoten werd), maar in juli (tien aanslagen) vielen
veel méér doden: elf, onder wie te Enschede de 'foute' opperluitenant van
de staatspolitie P. Kaay (ook hij was door CS-6 geliquideerd). Rauter be-
paalde toen dat dertig Enschedc'se politiemannen aan wie uitstel verleend
was om zich als ex-militair te melden, onmiddellijk alsnog naar Duitsland
afgevoerd zouden worden (die dertig kregen niet eens verlof, afscheid te
nemen van hun familie), en toen Kaay's weduwe tot hem het verzoek richtte,
die deportatie ongedaan te maken, antwoordde Rauter haar: 'Schon aus
Grunden der politischen Vernunft sehe ich mich veranlasst, diese Anordnung durch-

1Brief(niet verzonden), 8 febr. 1943, van Mussert aan Seyss-Inquart (NSB, 23 d).


