
AANSLAGEN OP NSB'ERS

zuführen, da ich die Ermordung eines germanischen Polizeioffiziers nicht ohne
weiteres hinnehmen kann.'l Uiteraard sloeg Rauter ook het feit dat op 'ge-
wone' NSB' ers aanslagen gepleegd werden, niet met onverschilligheid gade,
maar tot scherpe represailles voelde hij zich vooral genoopt wanneer zijn
'eigen mensen': functionarissen van de Sicherheltspolizei of 'foute' Neder-
landse politie-officieren, uit de weg geruimd waren. Het lag overigens voor
de hand dat illegale groepen die het middel van de liquidatie verantwoord
achtten, zich juist op deze figuren zouden concentreren: zij immers vormden
het grootste gevaar voor de illegaliteit, en de Nederlanders onder hen sti-
muleerden veelal 'foute' ondergeschikten tot de meest kwalijke acties.
Eind augustus (in die maand hadden weer vier aanslagen op NSB' ers

plaatsgevonden waarbij één dode gevallen was) was het sinds I februari in
totaal tot aanslagen gekomen op vijf-en-dertig NSB' ers die aan twee-en-
twintig hunner, onder wie twee vrouwen, het leven hadden gekost. Van de
achtergronden van verscheidene van die aanslagen (het waren er in totaal zç
van welke 9 het werk zijn geweest van de groep CS-ó) weten wij maar
weinig, in elk geval bevonden zich onder de slachtoffers enkele V'-Miinner
van de 'SD', zeven 'foute 'politiemannen (van wie drie er het leven bij inge-
schoten hadden, onder wie naast Kaay ook de Nijmeegse commissaris
A. J. M. van Dijk), twee leden van het beruchte Kontrollkommando (dat
ontduikers van de arbeidsinzet trachtte op te sporen), één 'foute' burge-
meester en één 'foute' ambtenaar van een gewestelijk arbeidsbureau. Van de
vijf-en-dertig slachtoffers van die aanslagen hadden zes een min of meer
vooraanstaande functie in de NSB bekleed. Houdt men nu in het oog, hoeveel
tienduizenden ingezetenen, Joden en niet-Joden, in de maanden februari
t.e.m. augustus '43 slachtoffer geworden waren van Duitse dwangmaat-
regelen die soms ten aanzien van hun voorbereiding (men denke aan de
'jacht op de jeugd') maar steeds ten aanzien van hun uitvoering afhankelijk
waren geweest van de medewerking vooral van 'foute' Nederlandse ele-
menten, dan kan men, dunkt ons, de reactie van de Nederlandse illegaliteit
bepaald niet excessief noemen.

Uiteraard werd de zaak aan NSB-zijde anders beschouwd: de angst werd
er groter, de roep om bewapend te worden weerklonk luider en zo ook de
roep om wraak. Dat betekende dat de NSB in sterker mate tegen het Reichs-
kommissariat en speciaalook tegen Rauter aangedrukt werd: hij was de enige
(er viel niet op steun van de Wehrmacht te rekenen) die voor pistolen of

1Brief, 10juli 1943, van Rauter aan Kaay's weduwe (Doe 1-1380, a-3S).
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