
PRESSIE OP MUSSERT

daartoe een onderhoud met de Rijkscommissaris, op maandag 6 september
1943.'1
Na de bespreking met Seyss-Inquart, Rauter en Ritterbusch kwam nog

op diezelfde vrijdag 3 september bericht dat de hoofdcommissaris van politie
te Utrecht, G. J. Kerlen, doodgeschoten was.ê Utrecht was de vierde stad
des lands, bovendien Musserts woonplaats en de 'stad der Beweging' -
Mussert besefte dat hij, mede met het oog op het gesprek dat hij op maandag
met Seyss-Inquart zou voeren, voor zichzelf een duidelijk standpunt moest
bepalen. Hij riep op zaterdagochtend 4 september de NSB-districts- en de
NSB-kringleider van Utrecht, de burgemeester van de stad, de commissaris
van de provincie en de twee naaste medewerkers van Kerlen, allen NSB'ers,
in vergadering bijeen en dit gezelschap kwam, noteerde Mussert, 'tot de
conclusie ... dat het gewenst zou zijn om diegenen die in meerdere of min-
dere mate deze moordaanslagen toejuichen, uit Utrecht te verwijderen om
daardoor de sfeer te verhelderen. Voorts zou het dan mogelijk zijn, zo nodig,
tien of meerderen van hen te doen fusilleren'3 - met het opstellen van de
lijsten met namen van de felste tegenstanders was men binnen de NSB
juist bezig.

Het gezelschap dat onder leiding van Mussert vergaderd had, was er dus
voorstander van dat als represaille wegens de aanslag op Kerlen een groot
aantal Utrechtenaren in een gevangenis of een concentratiekamp opgesloten
zou worden en dat uit hun midden 'zo nodig' (wij moeten dat wel interpre-
teren als: indien het tot een volgende aanslag zou komen) tien of meer
personen doodgeschoten zouden worden. In feite zouden de gearresteerden
dus tevens gijzelaar zijn - de gijzelaars in de Brabantse kampen wilde Mussert
evenwel met rust laten; voorshands voelde hij er evenmin voor om als
wraak wegens de aanslag op een NSB' er een aantal niet-NSB' ers tersluiks
uit de weg te ruimen. Dat laatste was een voor de hand liggend denkbeeld
dat, zo vermoeden wij, in die tijd ook in NSB-kringen al menigmaal be-
sproken was.
Toen Mussert de zaak op zaterdag 4 en zondag 5 september 'rijpelijk

overdacht' (aldus zijn eigen woorderr'), kwam hij tot 'de conclusie ... dat
wij, Nederlandse nationaal-socialisten, in ieder geval niet zouden moeten
medewerken aan een fusillering van gijzelaars'5 - aan de andere vorm van
represaille: het gevangen zetten van een aantal niet-NSB'ers, hield hij vast.

1 Mussert: 'Bespreking op ... 3 sept. 1943', p. 2 (NSB, 27 a). 2 Deze aanslag was
gepleegd door Geertruida van Lier, lid van CS-6. 8 Mussert: 'Bespreking met de
Rijkscommissaris op ... 6 sept. 1943', p. I (NSB, 27 a). 4 A.v. 5 A.v.
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