
NSB EN SS

Hij zette zich toen aan het schrijven van een proclamatie waarin hij op de
gehele bevolking een beroep zou doen, zich van het plegen van aanslagen
op NSB' ers te onthouden. De concept-tekst legde hij op maandag 6 septem-
ber aan Seyss-Inquart voor. Uit dat concept bleek dat Mussert voor het
executeren van gijzelaars nog steeds niet voelde; Seyss-Inquart (die zich
herinnerde hoeveel deining in '42 door het executeren van gijzelaars ontstaan
was) zei dat hij het daarmee eens was 'en deelde mij mede', aldus weer
Mussert, 'dat de opvolger van het hoofd der SD in Nederland ... , genaamd
Naumann' (deze was zojuist als Harsters opvolger in functie getreden), 'het
doodschieten van gijzelaars zeer terecht genoemd had: 'Das Bankrott der
Polizei' .'1
Acht dagen later, op 14 september, verscheen Musserts proclamatie in de

dagbladpers. Mussert beweerde hierin dat na de aanslagen op Seyffardt en
de Reydons het fusilleren van gijzelaars op zijn verzoek nagelaten was.
Sindsdien was evenwel een 'stelselmatige campagne tot het vermoord~n
van vooraanstaande Nederlandse nationaal-socialisten' ingezet. 'De bezet-
tende overheid die', aldus Mussert,

'het recht en de plicht heeft, te vorderen dat in het belang van de handhaving der
orde aan deze sluipmoorden een eind komt, heeft mij de vraag gesteld of ik blijf
bij mijn afwijzend standpunt inzake de vergeldingsmaatregelen. Deze vraag heb
ik ook nu nog bevestigend beantwoord, niettegenstaande het tot mijn eerste
plicht behoort, mijn kameraden zoveel mogelijk te beveiligen, en het aan hen
toegebrachte leed om vergelding roept.'

Mussert verwierp 'vergeldingsmaatregelen' dus niet op principiële maar op
opportunistische gronden, hij achtte trouwens bepaalde represailles conform
zijn overdenkingen op 4 en 5 september onmiddellijk noodzakelijk:

'Er is een betrekkelijk kleine kategorie die de gepleegde brandstichtingen en
moorden toejuicht. Zij bestaat uit ... moreel en geestelijk ontwortelden ... De
veiligheid van onze samenleving eist dat zij tijdelijk uit onze maatschappij ver-
dwijnen . .. Op grond van deze overwegingen heb ik de Rijkscommissaris
meegedeeld, van oordeel te zijn dat het inderdaad onontkoombaar is, dat de
ontwortelden in verzekerde bewaring worden genomen, doch dat ik blijf bij
mijn standpunt om, zolang dit enigszins mogelijk is, het leven van Nederlandse
mensen te sparen. De Rijkscommissaris heeft dit verzoek wederom ingewilligd,
waarvoor ik hem ten zeerste erkentelijk ben. Wanneer echter deze sluipmoord-
campagne niet eindigt, kan het niet anders ofhet komt zo ver dat de Nederlandse

1Mussert: 'Bespreking met de Rijkscommissaris op ... 6 sept. 1943', p. 1-2.
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