
, ,
SEYSS-INQUART EN DE SILBERTANNE -MOORDEN

braelite leed om vergelding roept', aan de andere kant besefte hij dat sluip-
moorden die aan Nederlanders het leven zouden kosten, de NSB nog verder
in het isolement zouden drijven- - hij legde zich derhalve bij de Silbertalme-
actiesneer (het bij wijze van represaillearresteren van een groot aantal Neder-
landers had zijn volledige instemming) en het was hem, zo nemen wij aan,
niet in alle opzichten onwelkom dat dit vuile werk door de Germaanse SS
opgeknapt werd. Bij Seyss-Inquart bracht hij, voorzover bekend, die acties
nimmer ter sprake, laat staan dat hij er tegen protesteerde.
Wat Seyss-Inquart betreft: deze heeft de Silbertanne-acties aan Ranter,

diens apparaat en de Germaanse SS overgelaten. Uiteraard zien wij Seyss-
Inquart als mede-verantwoordelijke, ja in zekere zin droeg hij de hoogste
verantwoordelijkheid aangezien de acties met zijn algemeen medeweten
plaatsvonden in het land waar hij als de hoogste Duitse civiele autoriteit
fungeerde. Van dat algemeen medeweten was ook sprake bij de General-
kommissare Wimmer en Ritterbusch en wellicht ook bij Fischböck (deze
verscheen toen nog slechts af en toe in Nederland); Seyss-Inquarts provin-
cialeBeaujtragten verleenden aan menige Silbertanne-actie bovendien feitelijke
medewerking doordat de Sicherheitspolizei de door hun bureaus samenge-
stelde lijsten van tegenstanders van het Derde Rijk kwam raadplegen.

1Musserts dilemma blijkt het duidelijkst uit het verslag van de bespreking die hij
op 4 oktober, d.w.z. enkele dagen na de eerste Silbertanne-actie, met zijn gemach-
tigden hield. Wij citeren:

'(van Geelkerken) : De samenwerking met Rauter en zijn Dienststellen is heel
hartelijk. De nieuwe chef van de Sicherheitsdienst, Brigadejuhrer Naumann, ligt ons
goed. Wat betreft de aanslagen vestigt kameraad van Geelkerken er de aandacht op
dat hij, die dingen hoort welke de moeite waard zijn om aangegeven te worden,
dit ook moet doen ... Wie ... iets van belang te weten komt, wende zich dus
onmiddellijk tot de Sicherheitsdienst.

De Leider: Wij moeten de veiligheid helpen bevorderen, maar wij zijn geen
verraders. Wanneer wij dat zouden worden, kwamen wij nooit verder. Voorbe-
reidingen van misdaden moet men (evenals vroeger) natuurlijk aangeven. Wij
helpen dus wèl de SD, maar wij zijn géén verraders.' (Verslag van Musserts be-
spreking met zijn gemachtigden, 4 okt. 1943, p. 2 (NSB, 28 a»
In juni '44 stuurde een NSB'er uit Oosterbeek Mussert een protest: ter plaatse

was een ondergedoken Nederlandse militair aan de 'SD' verraden door NSB'ers,
Jarenlange verstandige en rustige propaganda onzerzijds wordt', zo schreef de
NSB'er uit Oosterbeek, 'te niet gedaan door dergelijk optreden, gesteund door de
bajonetten van de bezetter.' (brief, 15 juni 1944, van W. N. L. aan Mussert (BRvC:
Dossier-van Geelkerken, map 0». Mussert gaf de brief via zijn secretaresse aan
van Geelkerken door. Haar gaf van Geelkerken 'dringend de raad ... te antwoorden
dat wanneer wij de onderduikers links laten liggen, wij vermoedelijk binnenkort
allemaal door hen vermoord zullen zijn.' (brief, 28 juni 1944, van van Geelkerken
aan C. W. van Bilderbeek (a.v.j ),
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