NSB EN S§S

meende de Raad van Verzet dat men de NSB’ers met gelijke munt betalen
moest.! De raad stelde eind oktober of begin november een ‘proclamatie’ op.
“Wij waarschuwen de NSB ernstig’, zo heette het hierin, ‘dat indien deze
vorm van represailles niet onverwijld wordt gestaakt, zij een burgeroorlog
riskeert waarbij bloedige straatgevechten aan de orde van de dag zullen zijn’
(noch de Raad van Verzet noch enige andere illegale organisatie bezat daar
de wapens voor). ‘Mocht de NSB zich nochtans niet wensen te storen aan
deze waarschuwing, zo verklaart de Raad van Verzet zich genoodzaakt te

plaats omdat in Blaricum een aanslag gepleegd was op een kompaan van de WA
(de man, een berucht helper van de vijand, werd slechts gewond), zulks in opdracht
van de Raad van Verzet.

1In juli 43 had de Raad van Verzet, vermoedelijk via zijn eigen zender, aan de
regering de vraag voorgelegd of het niet wenselijk was, ‘wegens toenemend aantal
arrestaties, doodvonnissen en bestiale behandelingen’, represailles in bezet gebied te
nemen die door Radio Oranje bekendgemaakt konden worden. Medio augustus
seinde het Bureau Inlichtingen aan de geheime agent d’ Aulnis: ‘Daargelaten de
vraag of zulke represailles mogelijk zijn en niet zouden leiden tot verergering toe-
stand in Nederland, wil regering activiteit in deze richting slechts overwegen indien
blijkt dat verzoek door andere illegale groepen gesteund wordt. Kunt u daarnaar
spoedigst informeren bij organisaties en ondergrondse pers en resultaat melden.’
(Voligraff: ‘Overzicht telegrammen’, p. 13). Twee weken later verzond d’ Aulnis
zijn antwoord. Hij had inlichtingen ingewonnen bij mr. C. R. C. Wijckerheld
Bisdom te Den Haag, die vaak Nederlandse illegale werkers voor Duitse rechtbanken
verdedigd had, bij Bosch van Rosenthal, bij ds. Gravemeyer, bij mgr. van de Loo,
vertegenwoordiger van het Episcopaat in het Interkerkelijk Overleg, en bij A. J.
Th. van der Vlugt, de Finse consul in Den Haag die contact had zowel met illegale
groepen als met Duitse kringen. Hun unanieme advies was geweest: represailles
zijn niet aanbevelenswaardig.

Wij vermelden in dit verband dat Rauter na de oorlog zijn algemene beleid, maar
speciaal ook de Silbertanne-moorden, verdedigd heeft met de bewering dat in de
eerste maanden van ’43 via het Englandspiel ‘ein Auftrag vorlag von England, vierzehn
Nationalsozialisten zu ermorden und zwar fiihrende Mdnner die aufgefiihrt waren, dar~
unter, ich erinnere mich, auch van Geelkerken und van Genechten, und dass lautlos
schiessende Pistolen von England heriiber geschickt worden sind mit dem Zwecke, diese
Morde durchzufiihren.’ (Het Proces Rauter, p. 197). Die opdracht zou volgens Rauter
gegeven zijn door ‘die niederldndische Regierung-Gerbrandy’. (a.v., p. 203).

De regering heeft nimmer zodanige opdracht gegeven, wel is die opdracht gege-
ven door de Britse Special Operations Executive, vermoedelijk omstreeks september
'43, maar dat geschiedde in een periode waarin aan Engelse kant vermoed werd,
dat door de Duitsers, althans via de verbindingen van sommige agenten, een Spiel
gespeeld werd. ‘De Engelsen’, alsdus een Nederlands officier die met hen samen-
werkte, ‘wilden zien hoever de Moffen durfden gaan.’ (getuige H. Lieftinck, Eng.,
dl. IV ¢, p. 1060).
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