
'SILBERTANNE' -ACTIES

september waarin die vijf groepjes opgeheven waren en er slechts één groep
bestond: het Sonderkommando-Feldmeijer.
In die eerste fase hebben de Silbertanne-acties aan drie-en-dertig Neder-

landers het leven gekost; er zijn daarbij slachtoffers gevallen in acht of
negen gemeenten.'
Waardoor is het tot de tweede fase gekomen?
Een van de factoren die daartoe leidden, was het feit dat uit de oorspronke-

lijke vijf groepjes verschillende SS'ers ongeschikt of ruinder geschikt geble-
ken waren voor de hun toevertrouwde taak; de 'felsten' bleven over en zij
werden samen met een aantal nieuwelingen, die ten dele weer door de leiders
der Standaarden gerecruteerd waren, rechtstreeks onder Feldmeijer geplaatst.
Het betrofhier een man of vijftien die in Den Haag op het stafkwartier van
de Germaanse SS van Feldmeijer te horen kregen dat geheimhouding hun
eerste plicht was. 'Indien ook maar iets uitlekte omtrent dergelijke acties',
aldus later een der leden van het Sonderkommando, 'stonden wij met het ene
been in het concentratiekamp en met het andere in het gra£'2 Al die vijftien
waren, evenals trouwens hun voorgangers, Oostfront-vrijwilligers geweest.
Zij voelden zich, schreef na de oorlog H. W. van Etten (tot in de lente van
,44 hoofdredacteur van Storm-S'Sê), 'revolutionairen die om de wille van
hun heilsconceptie de hand aan hun evenmensen sloegen' - een conceptie
die van Etten overigens afwees: 'Men schiet niet op hazen in hun leger. Het
is deze onsportieve laag- en lafhartigheid die de Silbertanne-lieden ver stelt
beneden elk krijgsmansfatsoen.v
Enkele chefs van Aussenstellen der Sicherheitspolizei und des SD dachten er

niet anders over (hetgeen hen, gelijk reeds opgemerkt, als regel niet verhin-
derde, de gegeven bevelen uit te voeren), en van Naumann was wel op
13 september' 43 het telexbericht aan die chefs uitgegaan waarin hij de
plannen voor de silbertanne-acties had ontvouwd, maar Naumann had kort
tevoren, althans dat zei Seyss-Inquart op 6 september aanMussert, het dood-
schieten van gijzelaars 'das Bankrott der Polizei' genoemd. Terecht ook:

1 Apeldoorn, Bedum, Beverwijk, Blaricum, Groningen, Grootegast, Haarlem
(vermoedelijk), Leiden en Soest. 2 Boom-Amsterdam: p.v. inz. Rauter (Silber-
tanne) (16 april 1946), p. 4 (getuige H.B.) (Doe 1-1380, C-1). 3 Van Etten werd in
april' 44 uit zijn functie ontheven mede omdat hij naar Seyss-Inquarts oordeel te
fel tegen de kerken tekeer placht te gaan. Hij stond toen al in contact met een
groepje dat aan de spionage-organisatie Geheime Dienst Nederland aangehaakt was.
In september '44 werd hij wegens een conflict met Feldmeijer uit de Germaanse ss
geroyeerd en een maand later, verdacht van het doorgeven van geheime gegevens
(dat was maar al te waar), gearresteerd. In een Duitse gevangenis werd hij in april
'45 bevrijd. 4 H. W. van Etten: 'Beschouwing over de Silbertanne-moordenaren'
(1947), p. 7-8 (Doc 1-447, a-II).
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