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dat doodschieten betekende steeds dat de Sicherheitspolizei er nietingeslaagd
was, de plegers van bepaalde daden te vinden. De Silbertanne-acties waren
eigenlijk nog kwalijker: daarbij ging de Sicherheitspolizei tot actie over nog
vóór zij naar die daders was gaan zoeken, ja zelfs los van elk recherchewerk,
en die actie hield zij dan niet in eigen hand maar liet zij uitvoeren door
Nederlanders: leden van de Germaanse ss. Het schijnt dat Naumann
speciaal aan dat laatste aspect zwaar ging tillen - een aspect dat door Rauter
nu juist van grote betekenis geacht werd: hij zag de silbertanne-moordenaars
als toegewijde strijders voor de gemeenschappelijke Germaanse zaak.Waarom
Naumann tegen de inschakeling van de Nederlandse helpers bezwaar ging
maken, is ons niet geheel duidelijk; het kan zijn dat zich aan hem de indruk
opgedrongen had dat zij verscheidene Silbertanne-acties nogal 'slordig'
uitgevoerd hadden waardoor het gevaar van ontdekking ontstond (voor-
komen moest worden dat de Nederlandse politie ooit een spoor van de
daders vond), maar het is ook mogelijk dat Naumann aan zijn streven, de
Silbertanne-acties geleidelijk te doen eindigen, de vorm gaf van een poging
om in eerste instantie de Nederlandse helpers uit te schakelen.Dat laatste zou
betekenen dat Feldmeijer niet langer zou weten of en in welke mate Silber-
tanne-actiesuitgevoerd waren - Naumann en de chefs van zijn Aussenstellen
verwachtten niet anders dan dat Feldmeijer, telkens wanneer hij aanleiding
meende te hebben tot klachten over 'slap optreden', zich onmiddellijk tot
Rauter zou wenden die er op stond dat de silbertanne-acties meedogenloos
voortgezet werden.
Dat Rauter met Naumann slecht kon opschieten, vermeldden wij al in

hoofdstuk 5. Naumann was plomp en recalcitrant en miste ten enenmale de
geslepenheid van Harster. Bij de chefs van zijn Aassenstellen had hij niet veel
gezag - dat alleen al maakte hem voor Rauter tot een weinig capabele
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD. Het was de Silbertanne-affaire
die tenslotte tot een scherp conflict tussen hen beiden leidde. Bij de Silber-
tanne in Leiden (begin januari) liet Naumann de slachtoffers namelijk niet
door Nederlandse SS'ers neerschieten maar door Duitse functionarissen van
de Sicherheitspolizei. 'Dat Naumann tegen het gegeven bevel had gehandeld,
was', zo constateerde dr. A. E. Cohen terecht, 'even erg als dat hij de opzet
van de Silbertanne had miskend.'! Rauter was des duivels en Naumann kreeg
de wind van voren. Maar Naumann ging er niet anders over denken en toen
hij eind april of begin mei vanuit een vergadering met de chefs van zijn
Aussenstellen, mede op aandrang van enigen hunner, Ranter opbelde ten-
einde opnieuw te bepleiten dat de SS'ers bij de Silbertanne-acties uitgescha-

1A. E. Cohen in Studies over Nederland in oorlogstijd, dl. I, p. 206.
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