NAUMANNS CONFLICT MET RAUTER

keld zouden worden, brulde Rauter hem tenslotte toe: ‘Entweder befolgen
Sie den Befehl oder Sie sind Kommunist!” Naumann deed zijn beklag bij
Kaltenbrunner, chef van het Reichssicherheitshauptamt; dat baatte hem niet: hij
ontving advies, zich naar Rauter te schikken. Toen enkele weken later een
door Naumann opgezette grote actie tegen een illegale organisatie welke
volgens een spion (die er maar op los gefantaseerd had) over veel wapens zou
beschikken, een slag in de lucht bleek te zijn (Naumann had voor die actie
drichonderd man van de Sicherheitspolizei als versterking uit Duitsland aan-
getrokken en men ontdekte niet meer dan een paar radio’s die verstopt
waren), werd tot Naumanns vervanging besloten. Per 1 juni verdween hij
uit bezet Nederland, SS-Brigadefiihrer dr. Eberhard Schéngarth werd zijn
opvolger — meer over deze, veel meer zelfs, in deel 10.

Inmiddels was, gelijk reeds vermeld, het Sonderkommando-Feldmeijer
gevormd om de Silbertanne-acties voort te zetten. Wij weten met zekerheid
dat dit Sonderkommando inwoners uit minstens elf steden of dorpen? ver-
moord heeft, en dat daarbij minstens een-en-twintig slachtoffers zijn geval-
len. Rauter was over de prestaties van dit Sonderkommando bepaald tevreden:
de meest actieve leden ontvingen na enkele maanden Duitse onderscheidin-
gen. Schongarth die, schijnt het, pas in augustus bemerkte dat er zoiets als
een Aktion Silbertanne bestond, was minder ingenomen. Hij was een veel
krachtiger figuur dan Naumann en allerminst bevreesd om tegenover Rauter
voet bij stuk te houden. Hij zette een punt achter de Aktion — het Sonder-
kommando werd tot lijffwacht van Feldmeijer getransformeerd. Dat geschied-
de begin september. Van belang was daarbij dat inmiddels van Hitler
een bevel was uitgegaan hetwelk inhield dat berechting van gearres-
teerde illegale werkers in de bezette gebieden voortaan achterwege moest
blijven: deze moesten ter plaatse neergeschoten worden. Dat spaarde moeite
en geld (de Duitse rechtspleging verviel) en Hitler nam aan dat van dit
nieuwe scherpere optreden een aanzienlijke afschrikwekkende werking zou
uitgaan; daarvoor had men de Silbertanne-acties niet meer nodig.

Naast deze acties is het in de lente en zomer van ’44 ook voorgekomen dat
op aanslagen op ‘foute’ figuren niet gereageerd is met een Silbertanne-actic
maar louter met een razzia waarbij men jongens en mannen binnen bepaalde
leeftijdsgrenzen trachtte te vangen. Zo werden medio april in Beverwijk,
waar de groepsleider van de NSB gewond was, vijfhonderd jongens en
mannen gegrepen van wie ca. drichonderd naar de Duitse fabricken ver-
dwenen. Er zijn meer van die acties geweest, wij hebben er evenwel geen
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