
SLACHTOFFERS VAN DE 'SILBERTANNE' -ACTIES

en bij de razzia's dook elk die een schuilplaats bezat of alsnog vinden kon,
daarin weg. Mogelijk is tenslotte dat enkele chefs van Aussenstellen der
Sicherheitspolizei und des SD met name in de periode waarin zij al beschikten
over Hiders bevel, Rauters opdrachten tot een silbertanne-actie Of maar ten
dele uitgevoerd hebben, Of zelfsinhet geheelniet - Wölk, de Aussenstellenleiter
te Rotterdam, beweerde na de oorlog dat hij wel zeventig of tachtig slacht-
offersminder had laten maken dan Rauter hem had gelast. Of dat inderdaad
zo was, weten wij niet, maar wij weten wèl dat twee van de laatste Silber-
tanne-slachtoffers (twee inwoners van Naaldwijk, waar een NSB'er geliqui-
deerd was) eind augustus' 44 in de kelder van Wölks bureau om het leven
gebracht werden; met die twee had men een dag in de omgeving van
Rotterdam rondgereden maar men had nergens een stil plekje kunnen
vinden om de moorden te plegen. Er was vervolgens overwogen, hen in de
tuin van Wölks bureau neer te schieten, maar tenslotte was de keuze op de
kelder gevallen waaruit, zo vertrouwde men, maar weinig geluid naar buiten
zou doordringen. Na de volbrachte daad vroeg een van de moordenaars,
een Nederlandse SS'er, aldus zijn verklaring, 'aan de portier of hij iets
gehoord had, waarop deze in de houding sprong en zei dat hij niets gehoord
had. '1De twee lijken werden buiten Rotterdam langs een vaart gedeponeerd.

*

Het is moeilijk, het effect weer te geven dat de Silbertanne-moorden op de
massa van de bevolking gehad hebben: wij weten niet in hoeverre de
berichten daaromtrent tot die bevolking doorgedrongen zijn. Het dagelijks
bestaan was, door het dalen van de rantsoenen en de hand over hand toe-
nemende moeilijkheden op vrijwel elk gebied, voor die bevolking een door-
lopende worsteling geworden - bij wie zich in zulk een situatie bevindt,
hebben ook schokkende berichten vaak slechts een kortstondige uitwerking.
Intussenwas het zonder twijfel in grote delen van het land bekend, tot welke
nieuwe wandaden de bezetter zijn toevlucht genomen had. Het feit dat
zovelen zich gingen schuilhouden wanneer ergens een verzetsdaad gepleegd
was die tot represailles kon leiden, is veelzeggend. Dat schuilhouden was
nietsnieuws: dat deedmen al allerwege, telkenswanneer razzia's plaatsvonden
waarbij jacht gemaakt werd op arbeidsinzet-'weigeraars' en 'contractbrekers'.

1BG-Den Haag: p.v. proeeszitting inz. H. J. Wölk (10 en II juni 1949), p. 20
(getuige P. J. S.) (Doe 1-1907, d-I).

1277


