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Zo trachtte men te verhoeden dat men naar Duitsland overgebracht werd.
Bij het onderduiken met het oog op die geheimzinnige moordaanslagen lag
het anders: dan wilde men voorkomen dat men in de eigen woning, in de
deuropening, op straat of ergens op een buitenweg pardoes neergeschoten
werd.

“Woede en walging wisselen elkander af’, aldus een treffende passage uit
het hoofdartikel in het nummer van Het Parool dat in februari ’44 van hand
tot hand ging?,

‘wanneer wij denken aan de schanddaden die de Duitsers bij wijze van inzet van
1944 op hun kerfstok hebben gegrift. In Groningen, in Almelo?, in Leiden, in
Soest, wellicht ook elders nog . . . zijn rijen schuldeloze lieden als honden neer-
geknald, vit wraak over een aanslag op een of andere landverrader. Naar de
werkelijke daders zoeken de Duitsers niet meer. Hun ‘recht’ heet willekeur, hun
‘gezag’ terreur. Soms werd gelast dat de lijken, alsstaal van fijn-Germaanse smaak,
een dag en een nacht op straat moesten blijven liggen. Het is mogelijk, dat vroeger
eeuwen tonelen van even mensonwaardige en stuitende aard opgeleverd hebben.
‘Wij zouden daaruit geen troost kunnen putten. De barbarij die hier thans wordt
botgevierd, de godvergeten terreur waaraan wij machteloos zijn overgeleverd,
zij overtreffen in smerigheid alles wat wij ons in onze somberste ogenblikken
voorgesteld hebben.’®

Waar bleef de Geallicerde invasie? Waar de bevrijding? Elke dag uitstel
voelde men als een dag teveel.

1 Het artikel was door van Heuven Goedhart geschreven. 2 Hier was een arrestant
bij een poging om te ontvluchten, neergeschoten. 3 Het Parool, 64 (5 febr. 1044),

p.I.
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