HOOFDSTUK II

Naar ‘D-Day’

D-Day heeft lang op zich laten wachten. Langer dan noodzakelijk ? Zouden
de Engelsen en Amerikanen in staat zijn geweest, in '42 of '43 in West-
Europa te landen en daar de Wehrmacht beslissende nederlagen toe te bren-
gen ? Was het, zoals tijdens de tweede wereldoorlog door de communistische
propaganda en daarna ook in meer serieuze publikaties beweerd is, inderdaad
de bedoeling van de Engelse en Amerikaanse regeringen om de strijd aan het
Oostelijk front te rekken opdat daar niet alleen de kracht van de Wehr-
macht maar ook die van het Rode Leger gebroken zou worden, en hebben
Londen en Washington met het oog daarop de invasie van West-Europa
opzettelijk uitgesteld ?

In het perspectief van de strijdende Sowjet-Unie achten wij die voorstel-
ling van zaken geheel begrijpelijk. In mei ’42 hadden de regeringen van
Engeland en de Verenigde Staten publiekelijk erkend dat de vorming van
een ‘Tweede Front’ in West-Europa in 42 urgent was — in plaats daarvan
kwam het slechts tot de Geallicerde landingen in Frans Noord-Afrika.
Nadien rekenden de Russen er op dat de Geallieerden in ’43 in West-Europa
zouden landen - in plaats daarvan kwam het tot de veldtocht in Itali& waar
het front in oktober verstarde. Er is nog steeds, voorzover ons bekend, in de
Sowjet-Unie geen letter gepubliceerd over het beraad dat Stalin in de
jaren ’42 en '43 met zijn naaste medewerkers gevoerd heeft, maar het lijkt
ons een aannemelijke veronderstelling dat in dat beraad herhaaldelijk van
‘opzettelijk uitstel’ gesproken is. Daarbij was van belang dat de Russen van
de complexiteit van grote landingsoperaties geen denkbeeld hadden: als zij
over de Dnjepr konden komen, waarom de Geallicerden dan niet over het
Kanaal? Trouwens, een dergelijke vraag werd niet alleen in de Sowjet-Unie
gesteld, maar ook in bezet Nederland.

Wij willen er als volgt op ingaan.

Natuurlijk waren er in ’41 en ’42 in Engeland en de Verenigde Staten
kringen waar men zo kortzichtig was om zich te vermeien in het denkbeeld
dat het Derde Rijk en de communistische Sowjet-Unie in de verwoede
strijd aan het Qostelijk front elkaar volledig zouden uitputten, maar aan die
gemakzuchtige visie hebben het Britse War Cabinet en president Roosevelt
en zijn ministers en militaire adviseurs zich nooit overgegeven. Voorzover
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