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zij beseften dat de belangen van de twee grote westelijke democratieën en
die van de Sowjet-Unie na een gemeenschappelijke overwinning op Duits-
land, Italië en Japan heel wel diametraal tegenover elkaar konden komen te
staan, ging van het oorlogsverloop aan het Oostelijk front, toen de Russen
daar eenmaal de sterksten gebleken waren (na Stalingrad dus), in elk geval
juist een stimulans uit om zo spoedig mogelijk in West-Europa té landen. Dat
Engeland en de Verenigde Staten in Europa meer invloed zouden hebben
naarmate zij bij de nederlaag van Duitsland en Italië met sterker eigen strijd-
krachten ter plaatse zouden zijn, was evident. Men moet de betekenis van die
factor overigens niet overdrijven. Minstens zo belangrijk waren twee andere
factoren: het besef, ten eerste, dat in Europa mateloos geleden werd en dat
daaruit de verplichting voortvloeide om zo spoedig mogelijk een einde te
maken aan de afzichtelijke tyrarinie die allerwege met steun van de Wehr-
macht door nationaal-socialistische machthebbers bedreven werd, en het
besef, ten tweede, dat, hoezeer sterke Duitse krachten ook gebonden waren
door de verwoede worsteling met de Sowjet-Unie, toch ook de veiligheid
van Engeland, en wellicht mede die van de Verenigde Staten, vergden dat
Duitsland op de kortst mogelijke termijn uitgeschakeld werd: in regerings-
kringen in Londen en Washington ging men er van uit dat Hitler nog kwa-
lijke verrassingen in petto zou hebben - welke vorm zouden bijvoorbeeld die
Vergeltungswaffen aannemen waarop in Duitsland van eind' 42 af voortdurend
gezinspeeld werd? Maakte het Naziregime soms vorderingen met het
vervaardigen van atoomwapens?
Bij die twee factoren kwam nog een derde: pas na een overwinning in

Europa kon men, zo meende men, voldoende krachten concentreren om
ook Japan te verslaan. Die derde factor was vooral in de Verenigde Staten
aan sterke emoties gekoppeld: in kringen van de Amerikaanse vloot en in het
algemeen in het westen van de Verenigde Staten waar men dicht bij de Stille
Oceaan leefde, haakte men naar de dag waarop men de mogendheid die de
verraderlijke overval op Pearl Harbor gepleegd had, definitief zou hebben
bedwongen. Van die kringen uit werd dan ook voortdurend pressie op
president Roosevelt uitgeoefend, vergeefs overigens, om zich los te maken
van de afspraak die begin' 41 met Engeland gemaakt was: dat de Verenigde
Staten, wanneer zij zelf volledig aan de oorlog zouden gaan deelnemen, eerst
zouden helpen, Duitsland en Italië te verslaan, daarna pas Japan. De strijd in
Europa had dus prioriteit.

Over de vraag nu hoe men die strijd in Europa het beste kon voeren, werd
door Engelsen en Amerikanen niet gelijk gedacht; men kan zelfs spreken
van een botsing tussen de Engelse en de Amerikaanse concepties - concepties
die beide hun diepe wortels hadden in de geschiedenis.
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