
NAAR 'D-DAY'

vast dat er op het Europese strijdtoneel eigenlijk maar één operatie was die
voldoende zin had: een grootscheepse landing in Frankrijk.

Aan die landing waarop de Amerikanen in de lente van '42 met klem
aandrongen (nl. in Bretagne in de zomer van' 42), werd door de Engelsen,
zoals wij in deel 5 (hoofdstuk I I) uiteenzetten, medewerking geweigerd.
Terecht: zij zou in die fase van de oorlog op een katastrofe zijn uitgelopen.
Maar men moest toch iets doen! Dat 'iets' werd de landing in Frans-Marokko
en Frans-Algerië (8 november '42) die, zo werd gehoopt, tot de spoedige
bezetting van Frans-Tunesië zou leiden en tot het 'oprollen' van de Duits-
Italiaanse krijgsmacht in Noord-Afrika aan welke het Britse Achtste Leger
onder generaal Montgomery zojuist bij El Alamein (Egypte) een zware
nederlaag toegebracht had. De hoop op een spoedige bezetting van Tunesië
ging evenwel niet in vervulling: snel reagerend kreeg Hitler dat gebied in
handen en onder leiding van generaal Rommel wist het Duitse Afrika-Korps,
uit Egypte terugtrekkend, zijn cohesie te bewaren. Zo duurde het na de
landingen in Marokko en Algerië zesmaanden voor de gehele noordkust van
Afrika in Geallieerde handen was.
Hoe nu verder?
Pas wanneer men Italië zou hebben uitgeschakeld, althans Sicilië zou

hebben veroverd waar de Luftwaffe sterke eskaders had geposteerd, zou de
vaart door de Middellandse Zee vrij zijn. Dat was een belangrijke doel-
stelling (aan Geallieerde zijde was in '42 en in de eerste helft van '43 het tekort
aan scheepsruimte de grootste belemmerende factor), maar die doelstelling
werd door de Amerikanen toch niet van ganser harte onderschreven. Vooral
na de Brits-Amerikaanse conferentie van Casablanca (januari '43) waar
besloten was dat men in '43 zou trachten Italië uit te schakelen, hadden
president Roosevelts militaire adviseurs het gevoel dat hun de Britse perifere
strategie opgedrongen werd waarmee men, zeker, ook in het Middellandse
Zeegebied ('the soft underbelly of the-Axis', zoals Churchill placht te zeggen)
de Duitsers nederlagen kon toebrengen, maar beslissende? Dat werd door de
Amerikanen betwijfeld. Trouwens, zoals eerder in dit deel verhaald, bleek
die 'onderbuik van de As' minder 'zacht' dan Churchill aangenomen had:
de verovering van Sicilië (juli-augustus '43) verliep nog tamelijk vlot, maar
toen de Geallieerden begin september '43 bezuiden Napels, bij Salerno, aan
land gingen, werden zij haast de zee ingedreven. Wèl had Italië gecapituleerd
wèl werd het gehele zuidelijke uiteinde van het Apennijnse schiereiland
veroverd, maar even ten noorden van Napels werd de weg naar Rome door
de Duitsers versperd en er kwam daar over de volle breedte van de Apen-
nijnen een linie te liggen welke, gegeven het bergachtig terrein, uitnemende
mogelijkheden aan de Wehrmacht bood om zich hardnekkig te verdedigen.
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