
ENGELSE EN AMERIKAANSE STRATEGIE

Wij durven schrijven: toen hadden de Amerikanen er genoeg van. Van
de zomer van '42 af hadden hun hoogste stafofficieren al het gevoel dat zij
door hun Engelse collega's op sleeptouw waren genomen. Wij herinneren
aan wat de voornaamste adviseur van generaal Marshall, chef van de
Amerikaanse legerstaf, na de conferentie van Casablanca aan een relatie te
Washington geschreven had: 'We came, we listened and we were conquered'1 -
trouwens, in augustus' 44, toen de Geallieerden met veel moeite in Italië tot
benoorden de Arno doorgedrongen waren, voerde generaal Sir Alan Brooke,
Chief of the Imperial General Staff en voorzitter van het college der Britse
Chiefs of Staff, met de Director of Military Operations van het Britse War
Office een gesprek waarin 'he' (Brooke) 'said we had led the Americans by the
nose from Casablanca to Plorence.» 'Had we had our way', aldus de Director of
Military Operations, 'I think there can be little doubt that the invasion of France
would not have been done in 1944.'3

*

Wat wilden de Engelsen dàn? Churchill had zijn zinnen gezet op landingen
in Noorwegen en op de Balkan - Brooke (een vasthoudend strateeg wiens
grote verdienste is geweest dat hij de aan Church ills onstuimigheid ont-
sproten offensieve plannen hardnekkig afgewezen heeft) zag niets in Noor-
wegen maar was wèl voorstander van operaties op de Balkan waar hij veel
van verwachtte." De terughoudendheid van de Engelsen om zich definitief
te verplichten tot landingen in Frankrijk in 1944 vindt men duidelijk uitge-

1 Brief, 22 januari 1943, van gen. A. C. Wedemeyer aan kolonel Th. Handy, aan-
gehaald in (US Government, Department of the Army) United States Army in World
War II, The War Department, M. Matloff: Strategic Planning for Coalition Warfare
1943-1944 (1959), p. 106. 2 J. Kennedy, The Business of War. The War Narration of
Major-General Sir John Kennedy (1957), p. 334. 3 A.v., p. 305. • Op 1 november
'43 schreef Brooke in zijn dagboek: 'We are to discuss plans for another Combined
Chiefs of Staff meeting' (een bijeenkomst dus van de Britse Chiefs of Staff en de
Amerikaanse Joint Chiefs of StrifJ) 'How I hate these meetings and how Uleary I am of
them! When I look at the Mediterranean I realise only too well how far I have failed. If
only I had sufficient force of character to sUling these American Chiefs of Staff and make
them see daylight, hou/ different the war might be. We should have had the whole Balkans
ablaze by now, and the war might have been finished in 1943' - een volstrekt irreële
verwachting. (aangehaald in Arthur Bryant: Triumph in the West 1943-1946. A
study based on the diaries and autobiographical notes of Field Marshall the Viscount Alan-
brooke (1959), p. 58-59).


