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drukt in het memorandum d.d. II november 1943: "Overlord' (de code-
aanduiding voor de landingen in Normandië) 'and the Mediterranean Opera-
tions',! hetwelk, na door Churchill goedgekeurd te zijn, door de Britse
Chiefs of Staff op de Geallieerde top-conferentie in Kairo (22-25 november)
voorgelegd werd aan president Roosevelt en de Amerikaanse Joint Chiefs of
Staff. Hoewel eerder in '43, namelijk op de topconferentie, in Washington
(12-25 mei) en in Quebec (14-24 augustus) door de Geallieerde oorlogs-
leiders in beginsel afgesproken was, in de lente van '44 in Frankrijk te
landen (in Quebec hadden de Amerikanen gedreigd dat zij, als de Engelsen
niet tot die afspraak bereid waren, alsnog aan de oorlog tegen Japan priori-
teit zouden geven), trachtten de Engelsen nu toch weer onder die afspraak uit
te komen teneinde meer kracht te kunnen ontplooien in het gebied van de
Middellandse Zee. De landing in Frankrijk moest, betoogden zij, niet aan
een vaste datum gebonden worden, men moest andere mogelijkheden
openhouden. 'If necessary', zo hadden de Britse Chiefs of Staff verder geschre-
van, 'we might form a limited bridgehead on the Dalmatian or Albanian coasts' -
maar dat zinnetje was, teneinde te voorkomen dat zich aan Amerikaanse kant
een explosie van woede zou voordoen, veiligheidshalve uit het document
geschrapt dat aan de Amerikanen voorgelegd werd. De resterende tekst was
overigens duidelijk genoeg.

*

Enkele dagen later werd op de eerste conferentie die Churchill en Roose-
velt beiden met de Russische dictator Stalin hielden (hem had Churchill
ruim een jaar tevoren, in augustus '42, in Moskou bezocht), de knoop door-
gehakt. Die besprekingen met Stalin vonden in dePerzischehoofdstad Teheran
plaats van 28 november tot I december '43. Op de besluiten op staatkundig
gebied die daar genomen zijn, alsmede op de besluiten van vergelijkbare
conferenties welke voordien gehouden waren of er nog op zouden volgen,
komen wij in de delen 9 (Londen) en 10 (Het laatste jaar) terug - wat wij
hier willen onderstrepen is dat in feite al in de eerste samenkomst in Teheran
de beslissing viel ten aanzien van de operaties die de Geallieerden in '44 in
Europa zouden ondernemen. Nadat Roosevelt en Churchill Stalin nogal
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