
NAAR 'D-DAY'

meer krachten vrij zijn geweest voor een grote landing in Frankrijk, als de
Engelsen niet van' 40 en de Amerikanen van' 42 af een zo groot deel van hun
oorlogsinspanning gestoken hadden in de bouwen het bemannen van
bombardements-eskaders welker operaties, zoals men na de oorlog consta-
teerde, in '43 de Duitse oorlogsproductie slechts een schade van 5% toege-
bracht hebben? Ja, maar daarmee is niet alles gezegd. Het Geallieerde bom-
bardementsoffensief dwong de Duitsers, sterke krachten op de verdediging
te concentreren. Bovendien hebben Bomber Command van de Royal Air
Force en de United States Eighth Air Force een bijdrage van wezenlijke beteke-
nis geleverd tot het welslagen van de Geallieerde landingen in '44: zij hadden
tevoren zware schade toegebracht aan het Franse wegen- en spoorwegennet
alsmede aan de Duitse kustversterkingen, zij hadden de vliegvelden van de
Luftwaffe geteisterd, ja zij hadden in feite overdag die Luftwaffe volledig
bedwongen. Afgezien van dit alles dient men te bedenken dat het Engelse
besluit om van Bomber Command een geducht, maar dus ook materiaal en
arbeidskrachten verslindend wapen te maken, genomen is in een fase waarin
er voor Engeland slechts één middel was om Duitsland rechtstreeks en
regelmatig te treffen: de luchtbombardementen. Het mag dan waar zijn dat
deze tot in de lente van '44 niet in de verste verte het effect hebben gehad
dat men er van verwachtte, zij hebben wèl het moreel van het Engelse volk
en dat van de volkeren in de bezette gebieden geschraagd, hetgeen in een
worsteling waarin het uithoudingsvermogen zulk een grote rol speelde,
bepaald van betekenis was.

Oorlogvoering is een bij uitstek onzeker bedrijf. De algemene onzeker-
heid die de geschiedenis van de mensheid karakteriseert, wordt, zou men
kunnen zeggen, in een oorlog geaccentueerd omdat dan beslissingen geno-
men worden die rechtstreeks en op korte termijn in het leven van tientallen,
ja honderden miljoenen mensen ingrijpen. Niemand die dergelijke beslis-
singen neemt, kan hun gevolgen overzien, niet op korte, nog minder op
lange termijn. Beiderzijds staat het winnen van de oorlog centraal: elke
beslissing moet dat grote doel dienen. of dat het geval is, wordt echter mede
door de reactie van de tegenstander bepaald en van die reactie kan men zich
tevoren nimmer een duidelijk beeld vormen. Wat het punt betreft dat ons
beziggehouden heeft, zijn wij van opvatting dat de Geallieerde besluiten om
het in '42 en '43 niet tot een grootscheepse landing in West-Europa te laten
komen, juist zijn geweest - even juist als het besluit om in '44 wèl tot die lan-
ding over te gaan. Die eerste besluiten zijn vooral te danken geweest aan de
Engelsen die een helder besef hadden van de Geallieerde zwakheid, het laat-
ste besluit vooral aan de Amerikanen die een helder besef hadden van de
Geallieerde kracht. Er zijn op strategisch gebied door de Geallieerden na D-Day
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