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linie aan te leggen, de Gustav-Linie; in de loop van de winter '43-'44 werden
daarachter bezuiden Rome nog twee andere linies aangelegd. Niet ver van
de Middellandse Zee was die Gustau-Linie verankerd aan een berg, de
Monte Cassino, op welks top een eeuwenoud Benedictijnenklooster stond;
van de berg af werd de grote weg naar Rome volledig beheerst. Eind
november en begin december werd de eerste stormloop op de Gustav-Linie
ondernomen - in het oosten kwamen de Britten, in het westen de Ameri-
kanen er niet doorheen. Dat betekende ook dat een plan om bij Anzio, niet
ver van Rome, te landen, voorlopig opgegeven werd.

De Geallieerde opperbevelhebber in het westelijk deel van de Middel-
landse Zee, generaal Sir Harold Alexander, stond voor niet geringe pro-
blemen. Begin november hadden de Duitsers in Italië ongeveer tweemaal
zoveel divisies als de Geallieerden - Kesselring kon de Gustau-Linie overigens
slechts met een deel van zijn strijdmacht bemannen want hij moest er reke-
ning mee houden dat de Geallieerden, gebruik makend van de heerschappij
ter zee, ergens tussen de Gustav-Linie en de Povlakte aan land zouden kunnen
gaan. Alexanders vrees was dat zijn Duitse tegenstander tot een offensief zou
besluiten dat de Geallieerde strijdmacht in moeilijkheden kon brengen. Wel
werden aan die strijdmacht nieuwe divisies toegevoegd, maar met het oog
op de landing in Normandië werden er van oktober' 43 af zeven bij uitstek
ervaren divisies aan onttrokken die naar Engeland getransporteerd werden.
Daar kwam nog bij dat zich bij de bevoorrading van de Geallieerde legers
moeilijkheden gingen voordoen doordat de Amerikanen naar de nieuwe
grote vliegvelden die in Zuid-Italië in de vlakte van Foggia aangelegd werden,
veel meer bommenwerpers overbrachten dan waartoe aanvankelijk beslo-
ten was. De uit Engeland opererende Amerikaanse Eighth Air Force leed,
gelijk in hoofdstuk 4 verhaald, zware verliezen en derhalve was inWashing-
ton besloten, de druk op de Duitse luchtverdediging te verhogen door de
doelen in Duitsland met versterkte kracht uit het zuiden aan te vallen. Het
acuutste probleem voor Alexander werd evenwel gevormd door het tekort
aan landingsvaartuigen, speciaal aan die welke nodig waren voor het trans-
porteren en ontschepen van tanks. Een deel daarvan moest begin mei bij de
landing in Normandië ingezet worden - dat deelmoest tijdig in Engeland
arriveren voor reparatie en onderhoud; ook moesten de Geallieerde tank-
divisies die in Normandië ontscheept zouden worden, met die landings-
vaartuigen eerst nog de nodige oefeningen houden. Na heftige menings-
verschillen kwamen de Combined Chiefs of Staff tenslotte tot de conclusie
dat men het vertrek van enkele tientallen tanklandingsvaartuigen uit de
Middellandse Zee korte tijd kon uitstellen; dat was éénfactor (er waren ook
andere) die er toe bijdroeg dat de landing in Normandië van begin mei '44
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