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verschoven werd naar begin juni - een uitstel waar vooral de Amerikanen
zwaar aan tilden, immers: in Teheran was aan Stalin toegezegd dat in mei
zowel in noord-west- als in zuid-Frankrijk een landing uitgevoerd zou
worden. Ook voor die tweede landing moest men troepen en landings-
vaartuigen vrijmaken. Hoe kon men het gat opvullen dat ontstond doordat
een deel van de tanklandingsvaartuigen naar Engeland zou verdwijnen? Er
was maar één oplossing: de Britse opperbevelhebber in Zuid-Oost-Azië had
een aantal van die vaartuigen gekregen voor een groot offensief tegen de
Japanners in Birma - hij moest ze aile afstaan.

Op 17 januari '44 werd de tweede stormloop op de Gustav-Lillie ingezet.
De eerste dagen verliep de strijd gunstig. Vertrouwend dat de Amerikanen
nu de linie zouden doorbreken, werd op 22 januari een Geallieerde strijd-
macht van omstreeks vijftigduizend man bij Anzio ontscheept. Kesselring
werd er volledig door verrast maar hij reageerde snel. De bevelhebber van
die Geallieerde strijdmacht zette niet door (de weg naar Rome lag praktisch
open) en na een paar dagen waren de drie Geallieerde divisies diezichnog
steeds in de vlakte van Anzio bevonden, door vijf Duitse divisies ingesloten.
Erger nog: de tweede stormloop op de Gustav-Lillie liep dood en dat bete-
kende dat de strijdmacht bij Anzio niet op korte termijn uit haar benarde
positie bevrijd kon worden.
Medio maart kwam het tot de derde stormloop op de Gustav-Linie - wéér

geen succes. De abdij was inmiddels door de Geallieerde luchtmacht tot
puin gebombardeerd, maar Kesselrings troepen hielden stand.
Dat dit krijgsverloop voor de Geallieerden hoogst teleurstellend was,

behoeft geen betoog - de teleurstelling was trouwens in bezet Europa niet
geringer, Inmaanden waarin haast elke dag bericht kwam van belangrijke
Russische voortgang aan het Oostelijk front, schoten, zo leek het, de Britten
en Amerikanen in Italië geen kilometer op. Natuurlijk, het bergland van de
Apennijnen leende zich bij uitstek voor de verdediging, en de winter was
er met zijn zware regens, zijn koude en zijn overstromingen (er werd door
de Italiaanse burgerbevolking mateloos geleden) bij uitstek ongeschikt voor
offensieve actie, maar deze en dergelijke reële argumenten konden de
gevoelens van teleurstelling niet wegnemen.
Pas in de nacht van II op 12 mei '44 werd de vierde stormloop op de

Gustav-Lillie ingezet - nu had hij succes. Na een paar dagen begonnen de
Duitsers aan een terugtocht waarbij zij zich ook in de twee achter de Gustav-
Linie liggende verdedigingszones niet konden handhaven. De troepenmacht
die er bij Anzio maandenlang niet beter aan toe was geweest dan de mili-
tairen die in de eerste wereldoorlog de strijd in de loopgraven doorstaan
hadden, ging op 23 mei in het offensief en nog geen twee weken later, op
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