
DE STRIJD TEGEN JAPAN

zondag 4 juni, moesten de Duitsers Rome ontruimen. Groot nieuws! Maar
het had lang op zich laten wachten.

*

Het feit dat, zoals wij vermeldden, de Geallieerde opperbevelhebber in
Zuid-Oost-Azië met het oog op de landingen in Europa al zijn tanklandings-
vaartuigen moest afstaan en dus zijn aanvalsplannen moest opgeven, onder-
streepte hoezeer de strijd tegen Duitsland en Japan, van de Geallieerden uit
gezien, één geheel was.

Wat die strijd tegen Japan betrof (zie de kaart in de eerste helft van dit
deel op pag.a Sê+aêç), was de Geallieerde strategie tot in de zomer van '43
gebaseerd geweest op de verwachting dat men in China bases zou kunnen
inrichten van waaruit Japan eerst aan zware bombardementen en vervolgens
aan een invasie onderworpen kon worden. In mei '43 was besloten dat de
Britten Singapore en Birma zouden heroveren waarna de Ameri_1canen
samen met hen via de Philippijnen en Hongkong in China zouden landen.
Dit plan bleek onuitvoerbaar. De Britten hadden de kracht niet om tegen
Birma, laat staan tegen Singapore, iets van belang te ondernemen en in
China werden de troepen van maarschalk Tsjiang Kai-sjek in de zomer van
'43 uit de gebieden verdreven van waaruit zij althans in theorie (veel offensief
vermogen hadden de legers van Nationalistisch China niet) steun hadden
kunnen bieden bij Geallieerde landingen. Er bleef slechts één kracht over die
tot offensieve operaties tegen de Japanners in staat was: de Amerikaanse vloot.
Toen zij eenmaal weer de beschikking gekregen had over voldoende grote
vliegkampschepen, ging zij tot de aanvalover waarbij een nieuwe taktiek
gevolgd werd: de sterkste Japanse garnizoenen (er bevonden zich bijvoor-
beeld op de basis Rabaul in de Bismarck-archipel honderdduizend Japanse
militairen) liet men ongemoeid; men drong met sprongen van duizenden
kilometers het door de Japanners beheerste gebied binnen, veroverde er
eilanden waar nieuwe vloot- en luchtmachtbases aangelegd werden, en
gebruikte die dan weer als afzetpunt voor verdere sprongen. In de eerste helft
van '43 was slechts gedacht aan zulk een offensief-in-sprongen via het
zuidelijk deel van de Stille Oceaan, later in '43 bleek het mogelijk dat offen-
sief in het zuiden met een in het centrum te combineren. In hoofdstuk 4
vermeldden wij al dat het belangrijkste eiland in de Gilbert-groep, Tarawa,
in november' 43 door Amerikaanse mariniers veroverd werd. De Gilbert-
groep lag nog te ver van Japan om als basis te kunnen dienen voor het
bombarderen van doelen in Japan-zelf: daarvoor moesten dichter bij Japan
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