
NAAR 'D-DAY'

voortgezet, maar niet zo intensief) kreeg Nederland daarvan de gevolgen te
bespeuren: 69 stoomtreinen en 7 electrische treinen werden toen beschoten,
waarbij veertig spoorwegmannen en vijftien passagiers om het leven kwa-
men. Die spoorwegmannen waren hoofdzakelijk machinisten en stokers
geweest; men kan hieruit afleiden dat de aanvallende Geallieerde jagers inder-
daad getracht hadden, de locomotieven te raken. Dat hadden zij de hele
maand mei door gedaan en de spoorwegen hadden het tempo waarin schade
toegebracht was, nu niet meer kunnen bijhouden: begin juni was een Be-tal
locomotieven nog niet gerepareerd.

Uiteraard hadden die beschietingen (die in de zomer van '44 ook na D-Day
nog af en toe voorkwamen) een belangrijk effect op het spoorwegpersoneel
en op de reizigers. Het rijdend personeel ging tegen de diensten opzien- en
onder het algemene publiek waren er velen die het reizen per trein veilig-
heidshalve gingen nalaten. Na de beschietingen in de laatste dagen van mei
waren er aanvankelijk 35% reizigers minder dan normaal, maar medio juni
waren er nog maar 15% minder - de meesten lieten zich dus niet blijvend
afschrikken. Trouwens, al voor de beschietingen begonnen, was het reizen
per trein door de volte in de wagons zo onaangenaam geweest dat men over
het algemeen van de trein alleen dan gebruik gemaakt had indien dat inder-
daad noodzakelijk was geweest.
Er zijn maar weinig gegevens over de wijze waarop de overgrote meerder-

heid van de bevolking op de treinbeschietingen gereageerd heeft, maar
enkele aanwijzingen doen vermoeden dat zij door velen als een weinig
effectieve, nodeloze, ja kwalijke vorm van oorlogvoering beschouwd wer-
den. Wij denken dan vooral aan een artikel dat De Waarheid begin juli
publiceerde, waarin de cijfers der slachtoffers (De Waarheid meende dat
alleen al bijna honderdtachtig machinisten en stokers het leven verloren
hadden) 'ontstellend hoog' werden genoemd. 'En met de ontsteltenis', zo
vervolgde het blad,

'dringen zich tal van vragen op. Was een dergelijke vorm van oorlogvoering in
ons land nodig? Is niet al te zeer zonder omzien naar de gevolgen opgetreden?
Was hetzelfde doel niet langs andere wegen te bereiken geweest?" Begrijpelijke

1Met het oog op de treinbeschietingen werden de rantsoenen van machinisten,
stokers en conducteurs en van het personeel van de werkplaatsen der spoorwegen
van I juni af iets verhoogd. 2 Jan Thijssen had er namens de Raad van Verzet
begin juni op aangedrongen dat het electrischevoedingsstation van het middennet
gebombardeerd zou worden, en korte tijd later had hij bombardementen gesugge-
reerd van de locomitiefdepots en van de grote werkplaats te Tilburg. 'Het is niet
duidelijk', aldusRüter in 1960, 'waarom de Geallieerdelegerleidingaan beschieting
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