NAAR ‘D-DAY’

directeur, en voor enkele anderen in het bedrijf stond toen overigens al
vast dat men de spoorwegen zou lamleggen op het moment waarop de
Geallieerden daar een duidelijk en groot voordeel aan zouden ontlenen.

Na het goeddeels mislukte bombardement op de Fokkerfabrieken in
Amsterdam-noord (19 juli ’43) kregen de Amerikaanse zware bommen-
werpers geen doelen in Nederland meer toegewezen. In hoofdstuk 4 ver-
meldden wij evenwel dat in oktober en november 43 door de Eighth Air
Force fouten gemaakt werden: op 10 oktober vielen er bij een bombarde-
ment op Enschede dat zware materiéle schade aanrichtte, honderdeen-en-
vijftig doden en op 7 november werd Tungelroy bij Weert getroffen,
waar overigens geen mensenlevens verloren gingen. In beide gevallen hadden
Amerikaanse eskaders gemeend, zich boven Duitsland te bevinden. De
Nederlandse regering te Londen had er na de boven Enschede begane
vergissing bij de Amerikaanse luchtmacht op aangedrongen, voortaan bij
vluchten boven Nederland de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrach-
ten. Inderdaad werd de Eighth Air Force daartoe geinstrueerd, maar op woens-
dag 22 februari 44 bleek dat die instructie onvoldoende effect had. De Ame-
rikaanse eskaders hadden die dag opdracht, steden in West-Duitsland, o.m.
Osnabriick en Wesel, aan te vallen, maar enkele van die eskaders lieten bij
vergissing hun bommen vallen op Nederlandse steden: Enschede werd
voor de tweede maal, Arnhem en Nijmegen werden voor de eerste maal
getroffen. Voornamelijk door de branden die ontstonden, werd in Enschede
nog veel meer materiéle schade aangericht dan ruim vier maanden tevoren
maar er vielen minder doden: veertig. In Arnhem, waar ook enkele tien-
tallen slachtoffers te betreuren waren, was de materiéle schade geringer.
Zeer ernstig waren daarentegen de gevolgen van het bombardement te
Nimegen.

Er was in Nijmegen ’s middags om 12 uur 14 luchtalarm gegeven:
Amerikaanse eskaders passeerden de stad en er waren ook Duitse jagers in de
lucht. Na bijna een uur, om 13 uur 12, weerklonk het signaal ‘veilig’ en veel
mensen spoedden zich de straat op. Dat signaal gold nog steeds, toen tegen
half twee uit het oosten een formatie van 16 bommenwerpers naderde — deze
formatie was het die, boven het centrum van Nijmegen gekomen, haar
bommenlast liet vallen: ca. 150 zware brisantbommen. Het station, enkele
hotels en andere gebouwen op en bij het stationsplein werden getroffen,
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