
NIJMEGEN GEBOMBARDEERD

bovendien in het centrum vijf kerken, waaronder de uit de Middeleeuwen
daterende St. Stevenskerk, en talrijke winkelpanden en huizen. Ruim zes-
honderd mensen verloren het leven. Grote branden ontstonden waar de
brandweer aanvankelijk machteloos tegenover stond doordat in het getrof-
fen gebied ook de waterleidingbuizen geraakt waren.' Bijna 1300 percelen
werden geheel of grotendeels verwoest. 'Toen wij ons', aldus een inwoner,

'in de avonduren nog eens naar de binnenstad begaven, was de gehele stad in een
fantastische vuurgloed gehuld. Enorme rookzuilen, door de weerschijn van de
vlammen bloedrood gekleurd, hingen hoog in de lucht en wij vernamen later
dat tot op tientallen kilometers afstand de gloed zichtbaar was. Handenwringend,
stil voor zich schreiend, liepen vele getroffenen in de nabijheid van de treurige
resten van wat eens hun levenswerk vormde; voor de ziekenhuizen dromden
ouders die hun kind, familieleden die een geliefdeverwant vermisten en verteerd
werden door bange bezorgdheid en twijfel.'2

Grote hulpacties kwamen spoedig op gang, enerzijds van de Winterhulp
Nederland en de Nederlandse Volksdienst, anderzijds en geheellos daarvan
(samenwerking met die 'foute' instellingen werd geweigerd) van de kerken,
de protestantse zowel als de katholieke. Een bisschoppelijk hulpcomité bracht
in korte tijd meer dan f 120 000 aan geld bijeen, ook werden op grote schaal
goederen afgestaan door bewoners van Nijmegen en van dorpen tot in de
verre omgeving alsmede door fabrikanten. Tenslotte kon de plaatselijke
leiding van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers in
Nijmegen ca. 3 000 bonkaarten uitreiken die Limburgse onderduikers spon-
taan afgestaan hadden.

De bezetter liet de Nederlandse pers en radio vooral aan het bombarde-
ment van Nijmegen veel aandacht besteden - de regering kreeg via de
Hilversumse radio de eerste berichten welke onmiddellijk duidelijk maakten
dat enkele eskaders van de Eighth Air Force zich niet aan hun instructies
gehouden hadden, d.w.z. met laakbare slordigheid hadden geopereerd.
Men wist toen in Londen niet dat het aantal slachtoffers in Nijmegen extra
groot geweest was door de fout die door de luchtbescherming gemaakt was
(deze had immers verzuimd, tijdig opnieuw het signaal 'luchtalarm' te geven)

1Daarnaast lagen de gasbuizen. Het gevolg was dat het gasbuizennet vol water
kwam te staan, zodat zich in de Nijmeegse benedenstad het vreemde verschijnsel
voordeed dat uit de gaslantaarns (er was nog geen electrische straatverlichting)
water spoot. 2A. Lammerts van Bueren: De verwoesting van een oude Keizerstad.
Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945 (1946), p. 72-73.
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