
'Festung Europa'

Hoe beoordeelde Hitler de situatie? Zag hij nog kans, de oorlog te winnen.
althans een situatie te bereiken die grondslag kon worden voor een com-
promis?

Hij was, zo schreven wij al in hoofdstuk 4, geen moment van zins te
capituleren, ook niet na de zware nederlagen die hij in '43 geleden had. Aan
het Oostelijk front was een nieuw Duits offensief uitgesloten, maar hij kon
de hoop niet opgeven dat de aanvalskracht van het Rode Leger door een
gestaag en hardnekkig volgehouden Duits defensief verzwakt, wellicht
gebroken zou worden. De gevaarlijke crisis die zich in september '43 in
Italië had voorgedaan, had Kesselring weten te bezweren. Wel werd de
Balkan na het Russische winteroffensief 'bedreigd, maar in Joegoslavië
waren Duitse, Kroatische en Servische eenheden er van de herfst van '43 af
in geslaagd, aan Tito's guerrillatroepen die zich van grote hoeveelheden
Italiaanse wapenen meester gemaakt hadden, weer een groot deel van de
gebieden te ontrukken welke zij vlak na Italië's capitulatie bezet hadden.
En West-Europa? Hitler twijfelde er niet aan dat de Geallieerden in de loop
van '44 het Kanaal zouden oversteken; hij vertrouwde dat de Wehrmacht
er dan in zou slagen, de Geallieerde legers de zee in te drijven. Zeker,
Geallieerde troepen hadden zich in Italië in september '43 bij Salerno en in
januari' 44 bij Anzio kunnen handhaven, maar zij hadden daar op stranden
kunnen landen die onverdedigd waren. Aan het Kanaal en elders in West-
Europa moesten zij, wilden zij aan land komen, de Atlantikwall bestormen
waarvan de bouw in de lente van '42 begonnen was. Dat in de Duitse steden
door de Geallieerde luchtmachten immense verwoestingen aangericht
werden, was Hitler natuurlijk bekend (hij vertoonde zich er overigens nooit),
maar hij had, totdat in mei en juni '44 de grote aanvallen op de installaties
voor de vervaardiging van synthetische benzine en op de olieraffinaderijen
begonnen, geen aanleiding om aan te nemen dat Duitslands vermogen om
de oorlog voort te zetten, door het Geallieerde luchtoffensief op korte termijn
in ernstige mate aangetast zou worden. In elk geval meende hij voldoende
tijd te hebben om met de nieuwe V-wapens Engeland zware slagen toe te
brengen - wellicht zou de gecompliceerde voorbereiding van de Geallieerde
invasie grondig verstoord, wellicht zelfs de wil van het Engelse volk om
tot de overwinning door te vechten, gebroken worden.
En als de V-wapens minder uitwerking hadden en de Geallieerde invasie

zou slagen? Dan nog zou hij doorvechten. Niet anders had Frederik de Grote
gehandeld in de Zevenjarige Oorlog, in het midden van de achttiende eeuw,
toen hij zich op het allerlaatst als door een wonder had kunnen redden. Het


