NAAR ‘D-DAY’

worden — als men althans de experimenten in Peenemiinde tot een goed
einde wist te brengen. Twee maanden later, in juni, vond daar de eerste lan-
cering van een V-2 plaats; zij mislukte. Maar bij de vierde, begin oktober ’42,
kwam de V-2 over een afstand van 350 kilometer redelijk goed in het doel-
gebied terecht. De Heeresleitung zag hier een groot succes in —wel, de Luftwaffe
wilde niet achterblijven! Zij ging met een veel eenvoudiger vergeldings-
wapen proeven nemen: de /-1, een soort luchttorpedo met vleugels die, na
met een katapult gelanceerd te zijn, door een krachtige motor voortgedreven
werd en daarbij een snelheid bereiken kon welke iets groter was dan die van
de snelste Geallieerde jagers. In december *42 werden met de V-1 de eerste
proeven genomen, alweer te Peenemiinde, maar het werd toch zomer 43
voordat Hitler goedkeurde dat de massaproductie van beide wapens, V-1
&n V-2, de hoogste prioriteit kreeg.

In verscheidene opzichten was dat een onjuiste beslissing. Om te beginnen
was het in de situatie waarin Duitsland zich in de zomer van 43 bevond,
rationeler geweest indien alle krachten op de strategische verdediging
geconcentreerd waren. In Peenemiinde was men er in geslaagd, een andere
raket te ontwerpen die eenvoudiger was dan de V-2 en die dag en nacht,
geleid door een ‘radar-straal’, onder alle weersomstandigheden met groot
effect tegen de Geallieerde bommenwerpers had kunnen worden ingezet — de
massaproductie van de V-2 betekende dat men die andere vinding niet ging
toepassen. Daar kwam dan nog bij dat de V-1’s en de V-2’s als aanvalswapens
niet bijster effectief zouden zijn. Zeker, de Geallieerden zouden de V-1
slechts met moeite kunnen afweren en de uit de stratosfeer neersuizende
V-2 zelfs in het geheel niet, maar de explosieve lading van beide wapens was
gering, ‘ouderwets’ als het ware. Bij die V-2 paste, zou men kunnen zeggen,
een atoombom, maar op dat gebied had Duitsland nauwelijks vorderingen
gemaakt.

Dat laatste werd door de Geallieerden wel vermoed, maar zij waren er
niet zeker van. Al eind *39 maar sterker nog in later jaren hadden de Engelsen
aanwijzingen gekregen dat men in Duitsland de productie van geheel nieuwe
wapens overwoog. Door het ontsleutelen van het Duitse militaire radiover-
keer kwam de Military Intelligence er in de lente van 43 achter dat er wellicht
bij Peenemiinde iets bijzonders werd voorbereid. Een Mosquito-toestel
maakte luchtfoto’s van die streek. Inderdaad, op één van die foto’s werd een

vrij groot aantal Engelse steden als Bath, York, Exeter en Norwich die een als
monument geldende oude binnenstad bezaten; door deze in Engeland als ‘Baedeker-
raids’ aangeduide aanvallen kwamen meer dan elfhonderd Engelse burgers om het
leven.
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