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marschall Gerd von Rundstedt - niet dat hij een positie had die met die van
Eisenhower aan Geallieerde zijde te vergelijken was! Eisenhower kon, gelijk
weergegeven, zelfsBomber Command en de Eighth Air Forceaanhun' eigenlijke'
taken onttrekken en ze, in feite tegen de wil van hun bevelhebbers, bij de
operaties inschakelen die hij met het oog op de Geallieerde veldtocht in
West-Europa noodzakelijk achtte, maar von Rundstedt slaagde er niet in,
voldoende greep te krijgen op de onderdelen van de Luftwafjè en de Kriegs-
marine in zijn gezagsgebied. Erger was, dat zich van meet af aan bij hem het
denkbeeld vastgezet had dat een grote Geallieerde landing, als het daartoe
kwam, in en bij het Nauw van Calais, althans benoorden de mond van de
Seine, zou plaatsvinden. Een dwaze veronderstelling was dat niet: de over-
steek zou daar het kortst zijn en de Geallieerde jagers zouden er dus een
maximale steun kunnen bieden aan de invasietroepen. Hitler hield het voor
het waarschijnlijkst dat de eerste landing uitgevoerd zou worden in Nor-
mandië maar dacht toch ook dat daar dan een tweede benoo'rden de Seine
op zou volgen. Dat was tevens de opvatting van anderen, ja het lag voor de
hand, aan te nemen dat de Geallieerden eerst een 'kleinc' landing zouden
uitvoeren om, als de Duitsers in die richting hun troepen verplaatst hadden,
elders tot een tweede, de 'grote' landing over te gaan. Er ressorteerde onder
de Britse Military Intelligence een specialecommissie die in het halve jaar dat
aan D-Day voorafging, de meest vernuftige operaties ondernam om die
misvatting aan Duitse kant te versterken: terwijl de landing in Normandië
in volle voorbereiding was, werden in Zuid-Engeland tal van maatregelen
genomen (aanleg van Z.g. kampementen, druk radioverkeer van fictieve
militaire 'eenheden) die aan Duitse kant de overtuiging versterkten dat, wat
ook elders geschiedde, de kust bij het Nauw van Calais voor de 'grote'
landing uitgekozen was; berichten van die aard werden ook regelmatig aan
de Abwehr doorgegeven door Abwehr-agenten die in Engeland gearresteerd
waren en zich nadien tot langdurige Spiele met de Abwehr bereid hadden
verklaard.
Hoe dit alles zij, al in '42 was men aan Duitse kant begonnen, het verdedi-

gingsstelsel aan de Noordfranse kust het sterkst te maken. In dat jaar kreeg
de linkervleugel van het Duitse Vijftiende Leger dat benoorden de Seine
opgesteld was (zie de kaart op pag. 1368), viermaal zoveel beton toegewezen
als de rechtervleugel van het Zevende dat, notabene met veel zwakkere
troepenconcentraties, Normandië en Bretagne verdedigen moest. Benoorden
de Seine stonden per I mei' 44 van de 132 grote Duitse kustbatterijen 93 in
van boven afgedekte betonnen versterkingen opgesteld, maar in Normandië
van de 47 slechts 27. Dan waren per I mei benoorden de Seine van 82 be-
Ionnen versterkingen voor antitankgeschut 16 afgedekt, maar in Normandië
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