NAAR ‘D-DAY’

In mei 43 waren voorts twee Brits-Indische bataljons verschenen — het
ene was in Zandvoort, het andere op Texel gelegerd. Van dat laatste bataljon
weten wij niets naders, van het Zandvoortse wél: het oefende een opvallende
aantrekkingskracht uit op vrouwen en meisjes, trouwens op de jeugd in het
algemeen, ‘die’, aldus de chef van de Zandvoortse politie, ‘in bijna elke
Indiér iemand van prinsclijken bloede waande.’? Beide bataljons werden in
september “43 naar Zuid-Frankrijk verplaatst, het Zandvoortse werd door
de boven al genoemde Georgiérs vervangen, het Texelse door de Noord-
kaukasiérs, een en ander tot grote ergernis van Himmler die de aanwezigheid
van de Brits-Indiérs al betreurd had; hij was van oordeel dat in het ‘Ger-
maanse’ Nederland slechts plaats mocht zijn voor ‘Germaanse’ strijders.

Toen Rommel per 1 januari '44 opperbevelhebber van de Heeresgruppe B
werd, waren de voorbereidingen voor de nieuwe inundaties in Nederland al
ver gevorderd — Christiansen had de plannen aan het Oberkommando der
Wehrmacht voorgelegd, het OKW zou ze begin februari goedkeuren.
Uiteraard ging ook Rommel met die inundaties accoord.? Maar er moest
veel méér gebeuren! Bij en op het strand moesten hindernissen gebouwd
worden tot een ‘diepte’ van 300 meter. Achter het strand vormden de moei-
lijk begaanbare duinen een onderdeel van een verdedigingszone die benoorden
de grote rivieren 8 tot 10 kilometer breed moest worden ; dic zone moest niet
alleen een front aan de zeezijde krijgen, maar ook een aan de landzijde, zodat
zij verdedigd kon worden tegen Geallieerde luchtlandingstroepen — Rommel
sprak van de ‘Fallschirmstellung’. Bij; Amsterdam, Den Haag en Rotterdam
moesten de bestaande verdedigingswerken uitgebreid en met die Fall-
schirmstellung verbonden worden. Het naderen van die stelling moest in
Noord- en Zuid-Holland door de inundaties worden bemoeilijkt, en niet
door die inundaties alleen, maar ook door tankgrachten: brede sleuven met
steile taluds die, zo werd vertrouwd, voor tanks moeilijk passeerbaar waren.

1 Rapport, 11 april 1950, aangehaald in J. J. de Wolf: ‘Indiase troepen in Zandvoort,
mei-september 1943’ (25 nov. 1966), p. 9 (Doc II-922, a-1). 2 Hitlers standpunt
inzake de inundaties werd eind maart ’44 tijdens een bespreking te Utrecht aldus
door Rommel weergegeven: ‘Dem Fiihrer sei es . . . ganz gleichgiiltig, wenn auch noch
so hochwertiges Kulturland dadurch zeitweise unbrauchbar gemacht wird. (Admiral in
den Niederlanden: Kriegstagbuch, 23 maart 1944 (CDI, 16137-38)).

1322



