
NAAR 'D-DAY'

'gewezen op de moeilijkheden waarin zij aldus komen. Door het bevel door te
geven dekken zij dit met hun verantwoordelijkheid. Bovendien moeten zij zelf
selecteren. Zij drijven de eigen inwoners in de dood door hen aan te wijzen voor
werkzaamheden op gevaarlijke plaatsen. .. Sommige burgemeesters gaan er
liever uit dan hieraan medewerking te verlenen.
Mr. Frederiks wees o.a. op de moeilijkheid dat Oppenheim, de meest gezag-

hebbende Engelse auteur, medewerking aan military preparations niet in strijd
met het volkenrecht acht. Persoonlijk neigt hij tot de opvatting, dat i.c. de
grens overschreden wordt. Hij vreest inmiddels dat hij de Duitse autoriteiten
niet zo ver kan krijgen dat zij deze opdrachten terugnemen. Hij wil hiertoe echter
in elk geval een poging doen. Mede wil hij trachten om deze drinkbeker van de
burgemeesters af te houden en de gewestelijke arbeidsbureaus in te schakelen.
Dit heeft ook tegenover de bevolking een voordeel: geeft een 'goede' burge-
meester het bevel door, dan meent de bevolking dat de zaak in orde is. Kan hij
echter zeggen: 'ik heb geweigerd', dan weet men dat er een Iuchtje aan is en kan
men zijn handelingen daarop afstemmen.'

Dat Frederiks, zijn gewoonte getrouw, ook hier weer trachtte, kwalijk
werk aan een andere Nederlandse overheidsdienst, nl. de GAB's, toe te
schuiven (hij had weinig succes, immers de Gemeinde-Einsatz hing juist
samen met het feit dat de GAB's te weinig bereikten), stippen wij slechts
aan. Van speciaal belang lijkt ons Frederiks' uitlating: 'Geeft een 'goede'
burgemeester het bevel door, dan meent de bevolking dat de zaak in orde is.'
Was dat zo? Natuurlijk niet: die 'goede' burgemeester werd dan door een
groot deel van de bevolking als een slappe figuur beschouwd die zich bij een
kwalijke zaak liet inschakelen. Intussen was de tendens van Prederiks' woor-
den wèl dat een 'goede' burgemeester die inschakeling moest weigeren.
Duidelijk zei Frederiks dat in Middelburg overigens niet; hij is er in de periode
die volgde (periode waarin hij in verscheidene delen des lands inzake de Ge-
meinde-Einsatz besprekingen voerde met 'goede' commissarissen der pro-
vincies en 'goede' burgemeesters), tenslotte toe overgegaan om te zeggen:
'Ik zou het weigeren', maar dat zei hij, voorzover bekend, voor het eerst
pas op I mei '44 in Tilburg, toen de Gemeinde-Einsatz al meer dan vijf
maanden gaande was.! Voordien had hij, als in Zeeland, wel suggesties in
die richting geuit maar het effect daarvan had hij goeddeels teniet gedaan

1 In zijn naoorlogse apologie Op de Bres 1940-1944 schrijft Prederiks dat hij, aan-
gezien de gevolgen van een weigering, medewerking aan de Cemeinde-Einsatz
te verlenen, op de burgemeesterszouden neerkomen, de verantwoordelijkheid voor
die gevolgen niet op zich had willen nemen (het komt ons voor dat die gevolgen,
ware van hem een opdracht tot weigering uitgegaan, ook hèm getroffen zouden
hebben), 'en daarom moest ik mij beperken tot het onverholen mededelen dat
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