NAAR ‘D-DAY’

Het was, al met al, een belangrijke aangelegenheid die, gezien de oorlogs-
situatie en de weerzin bij de bevolking, gezien ook het feit dat onder de per-
sonen wier diensten voor de Gemeinde-Einsatz gevorderd werden, inderdaad
slachtoffers konden vallen, voor nagenoeg elke ‘goede’ onder de Neder-
landse gezagsdragers een klemmend gewetensprobleem vormde: was hier
nu niet het punt bereikt waarop men, wat ook de gevolgen zouden zijn,
‘neen’ moest zeggen ? Talrijke katholicke burgemeesters wendden zich tot
de geestelijkheid. De zaak werd aan de aartsbisschop voorgelegd. Diens
advies liet aan duidelijkheid niets te wensen over: na raadpleging van ‘meer-
dere deskundigen’ wees het Episcopaat in overeenstemming met het ‘een-
parig oordeel’ dier deskundigen op de ‘Aanwijzingen’ van ’37: medewerking
aan ‘het graven van loopgraven en het aanleggen van versterkingen van
welke aard ook’ was ongeoorloofd.

Tal van oproepen gingen van illegale groepen uit om werk in het kader van
de Gemeinde-Einsatz te weigeren. Uiteraard sprak ook de illegale pers er
zich fel tegen uit. “Wie graaft, graaft zijn eigen ondergang’, schreef Trouw
begin februari '44, ‘men weigere elke arbeid. Massaal verzet doet ook dit
mislukken.’? Het Parool gaf in een pamflet aanwijzingen die, terecht, reke-
ning hielden met de dwangsituatie waarin de individuele burger kon komen
te verkeren:

“Wanneer u met een revolver bedreigd wordt door Duitsers of hun Neder-
landse handlangers, en zij cisen dat u ten behoeve van de Duitse Wehrmacht gaat
graven en spitten, dan kunt u zich daar als ongewapend burger natuurlijk niet
tegen verzetten. Dat verlangt trouwens ook niemand van u.

Maar wanneer u de kans krijgt om u, op welke wijze dan ook, aan dit graaf-
en spitwerk te onttrekken, dan bent u verplicht deze kans aan te grijpen . . .

Als de Duitser polderjongens nodig heeft, laat hif dan de bandieten van de Landwacht,
de NSB en de SD maar aan het graven zetten. Fatsoenlijke Nederlanders doen hieraan
niet meel’

In hoeverre is nu in overeenstemming met deze en dergelijke consignes
gehandeld?

De gegevens terzake zijn onvolledig.

1 Brief, 17 maart 1944, van mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch, aan
A. B. G. M. van Rijckevorsel (stukken zuivering A. B. G. M. van Rijckevorsel,
II). 2 Trouw, II, 2 (febr. 1944), p. 2.
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