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het, niet erg vlot. Zoveel opgeroepenen doken onder-, dat de Wehrmacht er
soms toe overging, door middel van razzia's het vereiste aantal werkkrachten
bijeen te krijgen. Een deel hunner werd in zeeland aan de arbeid gezet,
anderen in het westen van Noord-Brabant, o.m. bij Oudenbosch. Daar
kwamen ook werkkrachten uit Kaatsheuvel terecht; zij waren in Ouden-
bosch; zo deelde de burgemeester van die plaats medio mei, aldus een ter
provinciale griffie gemaakte aantekening, mede,

'nog slechter gelegerd dan varkens. Geen dekens, alleen los stro, geen tafels, geen
borden, geen eetgerei. Voor de deuren van het nachtverblijf is er een gewapende
bewaking; onder bewaking gaan de arbeiders naar het werk. De arbeiders vloeken
op hun burgemeester dat hij hen naar Oudenbosch heeft gezonden. Inhet gesprek
merkt de burgemeester op dat hij het jammer vond dat de heren Prederiks en de
commissaris zo 'n slappe houding aannamen als hoogste chefs. 'Steun hebben
wij niet."

'De arbeiders vloeken op hun burgemeester' - dat deed zich ook elders
voor, ja wij hebben de algemene indruk dat een groot deel van de bevolking
het de burgemeesters, aangenomen dat zij niet 'fout' waren (van de 'fouten'
werd niet anders verwacht dan dat zij de bezetter een maximale hulp zouden
bieden) in hoge mate kwalijk nam indien zij aan de Gemeinde-Einsatz mede-
werking verleenden. Naast de acht burgemeesters die weigerden, waren er
in Noord-Brabant omstreeks twintig die zich ziek meldden; ter provinciale
griffie veroorzaakte een en ander zoveel deining dat de griffier van de Staten
overspannen raakte en rust moest nemen.
Tot weigeringen kwam het ook in Noord-Holland. De 'foute' commissaris

van deze provincie, mr. A. J. Backer, eiste stipte medewerking. Van de
'goede' burgemeesters doken toen in januari en februari '44 acht onder.
Backer gaf vervolgens de gemeentesecretarissen opdracht, de gebruikelijke
oproepingen te doen uitgaan. Dat werd door twee geweigerd, van wie één
telefonisch van Backer te horen kreeg: 'Lelijke schoft die je bent, jij hebt je
laten opstoken door (je burgemeester), die ploert! Doe jij nu maar je plicht,
want de Engelsen komen hier toch niet l'ê - deze secretaris blééf weigeren,
werd gearresteerd en tot twee jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Ook door
ambtenaren in andere gemeenten werd medewerking geweigerd; zij doken
als regel onder. Backer was over het verloop van de Gemeinde-Einsatz

1 Tot hen behoorde de schrijver Antoon Coolen wiens landhuis vervolgens vol-
komen leeggeroofd werd. 2 Aantekeningen-Comelissen, 17 mei 1944. • PRA-
Haarlem: p.v. inz. A.]. Backer (a juli 1947), p. 15 (getuigeG. H. Essink)(Doe 1-49,
a-r).
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