
VERVOLGING DER ZIGEUNERS

slechtsmet één actie te maken, in mei' 44, zij het dat deze haar voorgeschie-
denis heeft gehad, zulks niet alleen ten onzent maar ook in het Derde Rijk,
ja eigenlijk in geheel Europa. Daarover een enkel woord.
Vermoedelijk zijn in ons werelddeel Zigeuners pas verschenen in de late

Middeleeuwen - zij werden althans in Centraal- en West-Europa pas om-
streeks 1400 gesignaleerd. Het schijnt dat zij oorspronkelijk afkomstig waren
uit Voor-Indië; zij zouden dan via Perzië en het zuiden van Rusland naar
Europa getrokken zijn, maar ten dele ook via Noord-Afrika. Op dat laatste
wees de benaming die zij in Engeland kregen: 'Gypsies', hetgeen als regel
gezien wordt als een verbastering van 'Egyptians'. Karakteristiek voor deze
Zigeuners was hun onwil om zich in enig vast maatschappelijk verband in
te voegen; zij kwamen daardoor aan de zelfkant van de maatschappij te
staan, beter: daar zwierven zij rond. Het was een isolement dat hen noopte,
zich soms met geoorloofde maar ook wel met ongeoorloofde middelen
tegen verhongering te beschermen.
Men moet wel aannemen dat in de loop der generaties van de volken-

kundige eenheid van de groep niet veel overbleef; aan de ene kant gingen
sommige Zigeuners tot een sedentair bestaan over waardoor zij veelal in de
autochthone bevolkingen opgingen, aan de andere kant waren er in die
autochthone bevolkingen personen die om allerlei redenen, verliefdheid
bijvoorbeeld, met de Zigeuners wilden meetrekken of die zich tot een
zwervend bestaan aangetrokken voelden; elke samenleving kent individuen
die zich niet kunnen aanpassen,de 'asocialen', zoalsmen dan pleegt te zeggen,
en het is plausibel dat de groep der Zigeuners in elke generatie een aantal van
die 'asocialen' van de meest verschillende herkomst in zich opnam. Niet de
volkenkundige afstamming werd beslissend,maar, preciesalsbij de Joden, het
behoren tot een sociaal-culturele minderheidsgroep die zichzelf als 'apart'
beschouwde, door de meerderheidsgroepen ook als 'apart' gezien en behan-
deld werd, en daaldoor steeds verder de weg werd opgedrongen van het
eigen lot, zo men wil: van het eigen noodlot. Precies als bij de Joden werden
bij de Zigeuners de misdragingen van sommigen ('misdragingen' naar de
normen van de maatschappij waar zij buiten stonden) steedsde gehele groep
aangewreven: zij kregen allen de naam, dieven en oplichters te zijn. Vrijwel
geen staat of staatje was er waarin niet reeds in een vroeg stadium dwang-
bepalingen tegen hen uitgevaardigd werden. In Frankrijk gaf Lodewijk
XIV in 1682 opdracht, hen allen naar de galeien over te brengen, in de
tweede helft van de achttiende eeuw trachtte Maria Theresia hen in Oosten-
rijk met dwang te assimileren. Dat laatste was wellicht niet de eerste poging
van die aard en in elk geval niet de laatste; al die pogingen waren gedoemd
te mislukken.
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