
DE ZIGEUNERS IN NEDERLAND

vonden, dan werden zij naar andere gemeenten afgeschoven, althans: dat
werd getracht. Zo nationaal, zo internationaal. Met name uit België, waar
in de jaren '20 vrij scherp tegen de Zigeuners opgetreden werd (veel Zigeu-
ners waren toen door Franse autoriteiten over de Frans-Belgische grens
gejaagd), poogden Zigeuners Nederland binnen te komen, waartoe zij de
met de grensbewaking belaste marechaussees moesten verschalken. Een en
ander wekte, schijnt het, vooral bij sommigen in dit korps een aanzienlijke
mate van animositeit tegen Zigeuners in het algemeen.

Langs allerlei kanalen werd pressie op de regering uitgeoefend om een
strakker beleid te gaan voeren. Er was ook contact met Wenen, waar, gelijk
vermeld, in maart' 3 6 de Internationale Zentrale zur Bekämpfung des Zigeuner-
unwesens opgericht was. Een Nederlandse Zigeunercentrale kwam in
december '37 tot stand, maar zij werd ruim een jaar later weer opgeheven;
zij had tijdens haar bestaan aan de Internationale Zentrale nog geen gegevens
toegezonden. Er bevonden zich toen naar schatting in ons land ca. 3 000

woonwagens (ruim vijfmaal zoveel als in 19II) met ca. twaalfduizend
bewoners die dus veelal geen vaste woonplaats hadden. Veel méér ingeze-
tenen hadden overigens geen vaste woonplaats: om te beginnen de schippers
met hun gezinnen; die varende bevolking bleek bij de laatste vooroorlogse
volkstelling (1929) ca. vijf-en-vijftigduizend personen te omvatten.

Slechts een deel van de woonwagenbewoners bestond uit Zigeuners, Er
waren onder die woonwagenbewoners namelijk ook anderen die aan een
zwervend bestaan gehecht waren, maar tevens kermisreizigers, arbeiders van
bouwondernemingen en personen die, doordat goedkope woningen nogal
schaars waren, geen andere behuizing hadden kunnen vinden. Uit het oog-
punt van de bevolkingsboekhouding vormden zij allen een nogal onover-
zichtelijke, 'slordige' groep: ze was Lentz; het hoofd van de rijksinspectie
van de bevolkingsregisters, een doorn in het oog. Maar hij was de enige niet
die vond dat aan het eeuwenoude probleem van die woonwagenbevolking
iets gedaan moest worden. Zo ontwikkelde de directeur van maatschappelijk
hulpbetoon te Utrecht in de eerste bezettingszomer een plan, zulks in het
tijdschrift Sociale Zaken, om alle woonwagenbewoners (die hij als parasieten
zag) onder toezicht van een aparte rijksdienst in werkkampen onder te
brengen teneinde hen op te nemen 'in het grote leger van landgenoten dat
met hernieuwde kracht, met nieuwe moed, verfrist en gesterkt naar lichaam
en geest, aan de Nederlandse gemeenschap bouwt' - het bleef een papieren
project. Wèl werd begin '41 door de Rijksidentificatiedierist begonnen aan
een registratie van alle woonwagen- en woonschipbewoners van Nederlandse
nationaliteit; alle gegevens werden in een aparte kartotheek opgenomen.

Op nog een tweede punt werden gegevens gecentraliseerd: bij Lentz'
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