NAAR ‘D-DAY’

het centraal bevolkingsregister, ophaallijsten kunnen opstellen, maar dat
centraal bevolkingsregister was ruim vier weken tevoren bij het bombarde-
ment van Kleykamp vernietigd. Naumann wist dat — het is niet onmogelijk
dat hij, vermoedelijk onder druk van het ongeduldige Reichssicherheits-
hauptamt, de opdracht doorgaf zonder zich te bekommeren over de vraag
of de administratieve basis wel aanwezig was om haar uit te voeren. Bij de
Jodendeportaties was de bezetter heel wat zorgvuldiger tewerk gegaan!

Aannemelijk s het dat uit het politie-apparaat al op zondag 14 mei per
telex of telefoon aan het directoraat-generaal van politie meegedeeld werd
dat het namen- en adressenmateriaal ontbrak om op dinsdag 16 mei ’s mor-
gens om 7 uur overal tot actie over te gaan. Maar er was ndg een punt waar
zich gegevens bevonden: bij de rijksidentificatiedienst namelijk, die immers
begin ’41 begonnen was met het opbouwen van een kartotheek van alle
woonwagen- en woonschipbewoners van Nederlandse nationaliteit. Die
rijksidentificatiedienst was onderdeel geworden van de rijksrecherchecentrale
- welnu, op maandag 15 mei deed het directichoofd van deze centrale onder
wie de rijksidentificatiedienst ressorteerde, de commissaris van politie H. J.
Regenboog, aan het directoraat-generaal van politie weten dat de centrale
‘door verhuizing’ niet in staat was, uit de kartotheek namen en adressen van
Zigeuners te verstrekken. In feite was er alleen een besluit dat de rijks-
recherchecentrale zou gaan verhuizen — commissaris Regenboog had wel
degelijk zijn kartotheek kunnen laten raadplegen!; die kartotheek was
overigens onvolledig en veel van het adressenmateriaal was achterhaald,
maar wij nemen aan dat een deel van de gegevens de plaatselijke politie (aan
welke de gewestelijke politiekommandeurs Naumanns opdracht doorge-
geven hadden) geholpen zou hebben. Nu kreeg die politie op maandag 15
mei slechts te horen dat de rijksrecherchecentrale geen opgave kon doen.
‘In verband hiermee’, aldus het directoraat-generaal, ‘dient de actie onafhan-
kelijk van deze opgave te worden ingezet’ — de volgende dag reeds.

Het komt ons voor dat de plaatselijke politiechefs die tegen deze achter-
grond op dinsdag 16 of woensdag 17 mei zouden berichten dat zij in hun
ambtsgebied geen ‘Zigeuners’ aangetroffen hadden, slechts weinig risico

} Commissaris Regenboog had in de herfst van ’41 de gehele woonwagenbevolking
en dus ook de Zigeuners onder haar in bescherming genomen toen hij zich in een
bespreking van Schrieke met de vijf procureurs-generaal verzet had tegen het
denkbeeld, de woonwagenbevolking in kampen onder te brengen. ‘Dit komt
immers neer op een internering’, had hij gezegd en toen hem vervolgens gevraagd
was of hij een oordeel had over ‘het gehalte der woonwagenbewoners,” had hij
geantwoord, ‘dat het gehalte medevait.” (Vergad. p.g.: Notulen, 4 sept. 1941, p. 5).
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