DE RAZZIA OP ZIGEUNERS EN ‘ASOCIALEN’

zouden lopen; velen hebben inderdaad aldus bericht en het directoraat-gene-
raal en de Duitsers hebben die informatie voor kennisgeving aangenomen.
Maar er zijn toch minstens 15 plaatsen in den lande geweest waar de politie
op dinsdag 16 mei tot actie overging, in veel gevallen al om 3 uur in de nacht,
en niet de politie alleen: marechaussees en Landwachters hielpen. Er werden
woonwagenkampen omsingeld en in steden en stadjes werden straten waar,
naar de politie wist, Zigeuners woonden, afgezet. Aan diegenen die opgepakt
werden, werd gezegd dat zij naar Westerbork gebracht zouden worden waar
de mannen zouden mogen werken en de kinderen schoolgaan. Het verst
ging men bij dit alles, schijnt het, in Zutfen waar de burgemeester, de
NSB’er J. A. Tesebeld, niet alleen zoveel mogelijk Zigeuners maar ook
personen ‘die naar de geaardheid der Zigeuners rondtrekken’, liet oppakken,
eniets dergelijks gebeurde ook in IJsselstein (Utrecht) waar behalve drie ‘seden-
taire’ Zigeunergezinnen ook omstreeks zeventien ‘sedentaire’ gezinnen van
andere vroegere woonwagenbewoners gedeporteerd werden. Elders, bij-
voorbeeld in Amsterdam en in Eindhoven, slaagden lagere politiefuncti-
onarissen er in, te voorkomen dat Zigeuners die al opgepakt waren, naar
Westerbork op transport gingen.

In totaal kwamen in Westerbork drichonderdvijf Zigeuners en twee-
honderdzestig als ‘asociaal’ aangeduide personen binnen. Kampcommandant
Gemmeker was hogelijk bevreesd dat zij besmettelijke ziekten met zich
meebrachten: zelfs de violen die sommige Zigeuners in hun bagage hadden,
werden ontsmet. Alle “asocialen’ werden op 20 mei uit het kamp ontslagen,
2o ook vier-en-zestig Zigeuners, grotendeels behorend tot twee families
waarvan sommige leden echte, andere vervalste Italiaanse paspoorten be-
zaten, nog andere leden echte paspoorten van Guatemala. Van de ont-
slagenen werd een deel een week na thuiskomst (hun woningen waren al
leeggehaald) opnieuw opgepakt om te gaan ‘spitten’ in Zeeland. De niet-
vrijgelaten Zigeuners, twechonderdvijf-en-veertig in getal, waren toen al
uit Westerbork verdwenen; op 19 mei hadden zij in de goederenwagons van
de trein moeten klimmen dic hen allen naar Auschwitz-Birkenau bracht:
het waren veertig gezinnen (met honderdzeven-en-veertig kinderen) en
een-en-dertig alleenstaande personen.

Van die tweehonderdvijf-en-veertig gedeporteerden zijn omstreeks hon-
derdnegentig in de vernietigings- en concentratickampen om het leven
gebracht dan wel bezweken.
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