‘ Ausnahmezustand’

Wij keren tot de bezetter terug.

Aan datgene wat wij in dit hoofdstuk vermeldden over de uitbreiding van
de Atlantikwall, de inundaties, de evacuaties en de Genmeinde~Einsatz kon de
lezer reeds de conclusie verbinden dat alle Duitse autoriteiten voornemens
waren, zich in bezet Nederland tot het uiterste te verdedigen. Zij zagen de
Geallicerde invasie als een gebeuren van de grootste, wellicht van beslissende
betekenis: de gevolgen die uit een afslaan zouden voortvloeien, zouden de
positie van het Derde Rijk in hoge mate ten goede komen. Wat te dien
aanzien op militair gebied voorbereid werd, moest het Reichskommissariat
aan de Wehrmacht overlaten, maar ook op civiel gebied moesten nog maat-
regelen getroffen worden.

Om te beginnen was het Seyss-Inquart duidelijk dat gevechtshandelingen
op Nederlandse bodem de gezagsverhoudingen aan Duitse kant niet on-
beroerd zouden laten. Dat was hij zich ook begin ’42 al bewust geweest.
Verwachtend dat de Geallicerden in de zomer van dat jaar tot de vorming
van het “Tweede Front’ zouden overgaan, had hij toen plannen gemaakt
om in het geval van een Geallieerde landing op de Nederlandse kust het
Reichskommissariat naar Arnhem te verplaatsen; er zou dan in bezet gebied
een noodtoestand afgekondigd worden waarbij generaal Christiansen als
Wehrmachtbefehlshaber Seyss-Inquarts bevoegdheden zou overnemen, maar
aan Christiansen zou dan een civiele staf worden toegevoegd met General-
kommissar Wimmer als hoofd. Eind maart *42 bleck Seyss-Inquart evenwel
uit een algemeen directief van Hitler dat geen Duitser in West-Europa ook
maar een meter grond mocht prijsgeven. Seyss-Inquart besloot toen dat de
kern van het Reichskommissariat onder alle omstandigheden in Den Haag
zou blijven — Rauter zou met zijn Waffen-SS’ers voor de verdediging van de
residentie zorgen. Hiermee was niet het probleem opgelost dat, wanneer
Nederland gevechtsterrein werd, de Wehrmacht natuurlijk met grote snel-
heid rechtstreeks opdrachten moest kunnen geven aan Nederlandse bestuurs-
instanties. In kringen van de Wehrmacht stelde men zich, schijnt het, op het
standpunt dat men in dat geval het beste het gehele Reichskommissariat kon
opheffen en vervangen door een Militirverwaltung zoals in Frankrijk en
Belgit bestond. Dat ging Seyss-Inquart evenwel te ver. Er werd in 43 druk
over dit onderwerp gediscussieerd (bijzonderheden zijn ons niet bekend) en
begin 44 kwam Seyss-Inquart de Wehrmacht tegemoet door op 21 februari
bij verordening te bepalen! dat alserin Nederland een ‘gevechtszone’ kwam,
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