NAAR ‘D-DAY’

verordening, ‘door de Wehrmachthefehlshaber in den Niederlanden militaire
standgerechten en standgerechten van het SS- und Polizeigericht worden
aangewezen.’

‘Waar die standgerechten gevestigd zouden worden, werd in de veror-
dening van 13 mei niet aangegeven ~ dat bepaalde Seyss-Inquart dertien
dagen later in een Dienstanweisung die gedrukt werd en dus binnen het
Duitse apparaat op vrij grote schaal verspreid is.! In het stuk werd meege-
deeld dat er standgerechten zouden komen in alle provinciale hoofdsteden,
behalve Haarlem en Assen, én in Amsterdam, Rotterdam en Breda; boven-
dien zouden de bataljons van de Ordnungspolizei en zou ook de Landstorm
Nederland standrechtbanken vormen en tenslotte zouden voor de snelle
berechting van de minder belangrijke gevallen ‘zivile deutsche Sonder-
gerichte’ in het leven geroepen worden in Maastricht, Den Bosch, Nij-
megen, Apeldoorn, Utrecht en Amsterdam. Misschien mag men uit dit alles
afleiden dat in totaal tussen de twintig en vijf-en-twintig standgerechten
belast zouden worden met de taak om, mochten de gedragingen van de
Nederlanders daar aanleiding toe geven, met de grootst mogelijke snelheid
een zo groot mogelijk aantal doodvonnissen te vellen. Ten aanzien van de
vorming van de standgerechten die uit de Wehrmacht dienden voort te
komen, drong Seyss-Inquart bij Christiansen op spoed aan: ‘Wenn wir’,
schreef hij, ‘die Durchsetzung des Ausnahmezustandes nicht sichern, so besteht
die Gefahr, dass die Situation innerhalb 48 Stunden abrutscht.’?

Wat kon men verder nog doen om de bevolking in toom te houden?

Het nemen van gijzelaars lag voor de hand.

Maar, zo zal de lezer vragen, de bezetter had toch reeds in kampen in
Noord-Brabant vele honderden vooraanstaande gijzelaars in handen die ten
dele in ’40 (de ‘Indische gijzelaars’), ten dele in *42 opgepakt waren ? Inder-
daad, en uit deze groepen waren in augustus "42 vijf mannen doodgeschoten
als represaille wegens een poging tot spoorwegsabotage in Rotterdam3 en in
oktober ’42 drie als represaille wegens sabotagedaden in Overijssel. Beide

1 Exemplaar in BRK-Limburg, 36 h. 2 Brief, 15 mei 1944, van Seyss-Inquart aan
Christiansen (Doc I-1564, a—19). ® In hoofdstuk 2 van ons vorige deel hebben wij
abusievelijk vermeld dat hun executie plaatsvond in de bossen bjj St. Michielsgestel
— dat had moeten zijn: bij Goirle.
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