
DEPORTATIE VAN ARBEIDERS

van Frankrijk, België of Nederland door de Geallieerden bezet zouden
worden? Duitsland zou een gevoelig verlies aan militaire productie lijden en
de Geallieerden zouden de talloze arbeidskrachten die in de Franse,Belgische
en Nederlandse industrie bij de bewerking van Duitse orders ingeschakeld
waren, voor hûn behoeften kunnen gaan gebruiken. Was niet beter dat al die
arbeidskrachten in zulk een geval tijdig naar Duitsland overgebracht werden?
Voor Sauckelleed dat geen twijfel en in april' 44legde hij Hitler een concept-
Puhrerbefeh] voor, hetwelk inhield dat von Rundstedt, de twee Militär-
befehlshaber in Parijs en Brussel en Wehrmachtbejehlshaber Christiansen in
Nederland er voor dienden te zorgen dat, als het tot een Geallieerde invasie
kwam, alle mannen die nog tot werken in staat waren, naar de Duitse
wapenfabrieken gestuurd zouden worden. Hitler keurde die gedachtengang
goed en op 15 mei ging opdracht aan von Rundstedt uit, de deportatie van
al die miljoenen arbeidskrachten in voorbereiding te nemen.
Von Rundstedt zag er geen gat in. Afgezien van het feit dat zulk een

massaledeportatie hem tegen de borst stuitte en dat hij met het onoplosbaar
probleem geconfronteerd werd hoe hij er, terwijl het spoorwegnet al zo
overbelast was, ooit in kon slagen, miljoenen arbeidskrachten af te voeren,
was hem duidelijk dat van de apparaten van de Franse en Belgische en ook
van de Nederlandse overheid geen enkele medewerking te verwachten viel:
in Nederland waren de gewestelijke arbeidsbureaus nog in vol bedrijf, maar
alle druk van de Duitse Fachberater ten spijt, werden (gelijk reeds vermeld)
via de GAB's in de lente van '44 per maand niet meer dan een paar duizend
werkkrachten naar Duitsland 'bemiddeld'. Anders gezegd: het overheids-
apparaat van het bezette land dat in de voorafgaande jaren de eisen van de
bezetter ingewilligd en zich te zijnen behoeve ingespannen had, liet het nu
afweten en was op dit terrein de bevolking gaan beschermen in plaats dat
het haar aan de bezetter uitleverde. Wilde die bezetter nog aanzienlijke
groepen werkkrachten in handen krijgen, dan moest hij zich daar zèlfmoeite
voor geven. Daartoe bestond slechts één middel: grootscheepse razzia's
door de Wehrmacht. Welnu, von Rundstedt voelde er weinig voor om de
onder hem ressorterende divisies te gaan gebruiken voor taken die met hun
militaire functie niets te maken hadden, die de verdediging tegen de Ge-
allieerden alleen maar zouden schaden en die, zo vreesde hij, de rnannen
welke men in handen wilde krijgen, bij tien-, ja honderdduizenden de
illegaliteit in zouden drijven. Zo dachten ook anderen er over, Speer bij-
voorbeeld. Maar het Fiihrerbefehl was uitgegaan en daarmee was in beginsel
besloten, de ordelijke arbeidsbemiddeling waar nauwelijks meer profijt aan
ontleend werd, te vervangen door een massale jacht op arbeidskrachten
waarbij, door haar aantal, aan Duitse kant slechts één formatie in aan-
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