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merking kwam om als jager op te treden: de Wehrmacht. Tot die jacht zou
het komen na de september-crisis.

Publieke opinie

Van de maatregelen en voorbereidingen die wij in dit hoofdstuk beschreven,
drong lang niet alles tot de bevolking in bezet gebied door. Dat er Duitse
plannen waren om in geval van een Geallieerde invasie of van oorlogs-
handelingen op Nederlands gebied enkele tientallen standrechtbanken op te
richten, vele duizenden Nederlanders uit alle lagen der bevolking als gijze-
laars te arresteren en de mannelijke werkende bevolking naar Duitsland te
voeren, was niets aan die bevolking bekend, maar veel wist zij wèI. Zij wist
dat met man en macht aan de kust en elders in het land aan allerlei fortificaties
gewerkt werd, zij wist dat in het westen grote gebieden onder water gezet
waren, zij wist dat tienduizenden als gevolg van die inundaties huis en hof
hadden moeten verlaten, zij wist dat een Ausnahmezustand dreigde waarbij
elke vorm van verzet met de kogel bestraft zou worden, en op grond van
dit alles verwachtte zij niet anders dan dat de Duitsers, kregen zij er de kans
toe, nog de grootste rampspoed over Nederland zouden brengen voordat
zij genoopt zouden worden, het land prijs te geven. Of zou de hoop waaraan
men zich zo vaak vastgeklampt had: dat het Derde Rijk plotseling ineen
zou storten, toch nog in vervuIling gaan? Rondtastend in al die onzekerheid,
gaf de een zich aan zijn optimisme, de ander aan zijn pessimisme over.
Onzeker waren beiden. Wat zou de naaste toekomst brengen? Duidelijk
was alleen dat een immense krachtproef op handen was. Week na week
trokken er des nachts en overdag duizenden Geallieerde vliegtuigen over
Nederlands gebied": voorboden van de bevrijding - of voorboden van een
onheil als Nijmegen getroffen had? Men wist het niet. Men wist maar zo
bitter weinig. Men voelde zich zo geïsoleerd (een isolement dat nog ver-
sterkt was doordat, om het doorgeven van spionageberichten tegen te gaan,
eind '43 het veruit grootste deel van de particuliere telefoonaansluitingen
opgeheven was), men was in dat isolement zo extra vatbaar voor geruchten,
maar die geruchten waren ook al tegengesteld van inhoud: had de een ge-
hoord dat de Geallieerden bij d~ invasie fantastische nieuwe wapens zouden
inzetten (varende tanks, onbemande vliegtuigen die een magneet-installatie

1Volgens de Duitse militaire rapporten opereerden boven Nederland of passeerden
ons land, naar schatting, injanuari '44 ruim 5 000 Geallieerde toestellen, in februari
bijna 9000, in maart ruim 9000, in april ruim II 000, in mei ca. 12000.
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