‘MEN VOELDE ZICH ZO GEISOLEERD’

aan boord hadden die alle vuurwapens uit handen van de Duitse militairen
zouden rukken), de ander wist te vertellen dat de Duitsers boven heel Londen
een grote gaswolk zouden verspreiden die met brandbommen tot explosie
gebracht zou worden, of dat zij zelfs al de beschikking hadden over geheim-
zinnige atoomwapens. Misschien was het zo dat wat aan geruchten op de
ene dag vernomen en op de volgende doorverteld was, op de daarop volgende
alweer was vergeten, maar er bleef een residu van ongedefinieerde angst over.

Konkreter was, dunkt ons, de bezorgdheid ten aanzien van twee punten:
de mogelijke evacuatie te voet van de stadsbevolking uit het westen des lands
en de mogelijke inundatie van alle gebieden die beneden de zeespiegel lagen.

Wat die massale evacuaties betrof: in de desbetreffende steden waren
zovelen bij de reeds door ons genoemde voorbereiding betrokken dat allerlei
berichten en geruchten daaromtrent de ronde gingen doen. ‘Verschillende
mensen’, zo merkte de journalist van Bolhuis begin januari in de dagelijkse
persconferentie op, ‘worden min of meer ongerust in verband met de nood-
evacuatie. Nu blijken er evenwel kategoriegn te zijn die mogen blijven’ ~
hij wilde weten of dat ook voor journalisten gold (‘Die hebben toch ook een
taak te vervullen!’). De zegsman van het departement van volksvoorlichting
en kunsten antwoordde dat hij op geruchten niet kon ingaan. ‘Geruchten?’
vervolgde van Bolhuis,

‘Mag ik daarop even ingaan? De drogist bij ons op de hoek is op een avond,
toen mijn vrouw alleen thuis was, bij ons komen binnenvallen. Hij is ons blok-
hoofd en vroeg of mijn vrouw 25 kilometer kon lopen met 35 kilo bagage,
waaronder twee dekens, twee kussens en mondvoorraad voor twee dagen. Mijn
vrouw heeft toen werkelijk de doodschrik gekregen!™

Het is onze indruk dat de bezorgdheid over eventuele massale evacuaties
niet bij zo heel veel mensen ging leven; dat mag men wellicht uit het feit
afleiden dat de illegale pers het niet noodzakelijk achtte, tegen die bezorgd-
heid stelling te nemen — zij hield zich althans niet met de noodevacuaties
bezig. Dat deed zij wel met de mogelijkheid dat half Nederland onder water
gezet zou worden, en wij zien dat als een aanwijzing dat op dit punt inderdaad
bij grote groepen van de bevolking angst gewekt was. Vreemd was dat niet:
het lag op zichzelf al voor de hand om te veronderstellen dat de bezetter in
een noodsituatie het water in maximale omvang te hulp zou roepen; de
inundaties die hij in februari en maart *44 liet stellen, schenen al in die richting
te wijzen, en bovendien had het weekblad De Haagse Post eind januari "44
een artikel gepubliceerd waarin gezegd werd dat men er in geval van een

1 DVK: Verslag persconferentie, 3 jan. 1944 (DVK, 53).
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